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Bu kuvveti boş yere harcamayalım 


MÜSLÜMAN LİDERLERİN SORUMLULUĞU 


Şüphesiz, iki müslüman birlikte yola çıkarlarsa birisi imâm (lider, başkan) olacaktır. 
Bu, dinimizin bize emridir. Fakat yerine getirilmez. Çünkü birkaç asırdır, müslümanlar, hürmet, tevâzu, haddini bilme ve nefsinden hak adına fedakârlık etme hasletlerini kaybetmişlerdir. Bu fedakârlığın sonunda dönüp, yine kendisinin izzet, huzur ve şerefini sağlayacak bir huzur, asayiş ve disiplin meydana getireceği şuuru ise ne yazık ki, çoktan kaybedilmiş bulunuyor. 

İR mahallede, birkaç komşusunu İslâmi 

yolda harekete getiren, onlann kendilerini yetiştirici bir faaliyete girmelerini, müslümanca yaşamayı elde etmek için araştırmaya başlamalarını temin eden müslüman, onların lideri sayılır. Bu birkaç kişi, adını koymasalar da, onun başkanlığı altında bulunuyorlar demektir. 

Buradan başlayarak ve derece derece yükselerek, köyün, kasabanın, şehrin, bir bölgenin, bütün memleketin ve dünyadaki müslümanların İslâmi hayatına —ki hiçbir boşluk bırakmadan bütün bir hayat demektir— tesir eden, yön veren kimseler, müslüman liderlerdir. 

Bunlar aynı zamanda birtakım sıfatlar da taşıyabilirler. İmam, Kur'an Kursu hocası, vaiz, dernek başkanı, parti başkanı vb... 
Fakat onlara liderlik vasfını kazandıran bu sıfatlar değil; yukarıda arz ettiğimiz, tesir ve yönlendirme özelliğidir. 

| ineği aynı zamanda bir mesuliyet 
yüklenmek demektir. Az veya çok, bir topluluğun kendisini dinliyor olması, lidere, o kimselerin doğru yola sevk olunmaları sorumluluğunu yükler. Bilerek veya bilmeyerek —hatta birkaç gence, arada bir birkaç öğüt veren ağabeyler de dahil— her lider bu vebali üzerine alınış demektir. 

Ekseriya, iyi niyet ve ahlâki bir heyecan ile 

öne geçen zatların, bir liderin sahip bulunması 


gereken bilgi ve vasıflardan mahrum olması tabiidir. Bu bir noksan sayılmaz, kendisinin de bu eksiğini bilmesi şartı ile... “Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz” denilmiş. Herkes, küçük veya büyük, kendi liderlik kabiliyetinin yolda, cemaatinin arasına karışarak, daha vasıflı bir liderin sevk ü idaresine boyun kesmelidir. 

Liderleri bekleyen en büyük tehlike, kabiliyetinin nerede bittiğini kestiremeyerek, boşlukta yürümeye devam etmesidir. Onu ve peşinden gelenleri, az sonra derin bir uçurum kendisine çekecektir. Yine “yanm doktor candan, yarım elim imandan eder” demişler. 
Yamm liderler ise korkulur ki, hem candan hem imandan etmesin! 

UGÜN İslâm alemi uyanıyor. Müslümanlar toplanıyorlar. Bundan kimsenin şüphesi yok. Ve tabii düşmanlar da bunun farkında. En çok farkında olanlar da onlar. 

Bizler, uyanan toparlanan camianın mensuplarıyız, çok şükür. Acaba ne kadar uyandığımızın ve ne kadar toparlanabildiğimizin farkında mıyız? 

Mahalle ve köylerdeki birkaç kişilik cemaatlerden, yurt ve dünya çapında tesiri bulunan liderlere kadar, acaba hepimiz, bu halin tespiti ve şuuru içinde miyiz? Kaç kişi uyandı, uyandı da ne yapıyor? Uyanan müslümanlar olsun, birlik içinde midir? Maddi birlikten geçtik, fikir birliği ne derecede vardır? Fikir birliği ne zaman sağlanabilir? Bu birliği —sağlandı diyelim— destekleyecek maddi kuvvet nerededir? 

. Bu sualler ve binlercesi, kabiliyetleri mahdut olmayan gerçek liderlerin araştırma, tespit ve sezgisi ile cevaplandırılmayı bekliyor. 

Liderin bir vasfı da, heyecanlı, fakat bilgisiz ve görüşü kıt halk yığınlarına, onların hoşlarına gitmese de, gerçeği söyleyerek: “Dur ve çalış, sen henüz o hayal ettiğin derecenin 


çok altında bulunuyorsun” diyebilmesidir. 
ÜRKİYE'mizde bir İslâmi uyanış vardır. 
.Bu uyanış, kırk senelik bir birikimin neticesidir. Halkın uyanmasını sağlayan müs- 


“ lüman liderler, farklı metotlar kullanmışlardır. 


Bugün herkes kendini uyandıran metodu sevmiş ve ona bağlanmıştır. Çoğu yerde metot gay e halini almıştır. Cemaatte bilgi, fikir ve görüş ayrılıkları çoktur. Liderler birbirleriyle alâkasız yürüyüp gitmektedir. Hatta bu alâka maalesef bazan menfi olarak kurulmaktadır. 

Yeni bir gençlik yetişmiştir. Bunların bir kısmı, bahsi geçen hiziplere katılmış, bir kısmı bağımsız olarak heyecanla çalışmaktadır. 

Eski cemaat, yeni heyecanlı nesle görünüşte arka çıkmakta, fakat azıcık sıkıntıya uğrayacağını anladığı anda terk etmektedir. 
Yeni ve rahata alışmış müslüman toplum, dini için çok az bir fedakârlığı kâfi görmektedir. 

Yine de bir uyanış ve gelişme sayılabilecek olan ve uzunca bir zaman zarfında —dini bilginin yayılması ile— noksanları giderilebilecek olan bu durum, yeni gelişmelerle sarsılmış bulunuyor. 

ILLAR öncesinde Filistin savaşçılarının 

ilham etmeye başladığı bir tutum, uyuşmazlık halinin sertlikle dışarı vurulması, şiddet ve huşunet, İran, Afganistan ve benzeri olaylarla birden ön plana çıktı. 

Sosyal sahalarda, cemiyet faaliyetlerinde gözle görülür bir hareket yapamayan dindar cemaat, gençlerini tatminsizlik içinde bırakmıştı. Yeni hadiselerin sür'ati ise bu buhranı iyice artırdı. 

Şimdi müslüman cemaatin liderleri çok ağır bir sorumluluk altında bulunuyorlar. Geçen haftaki yazımızda da işaret ettiğimiz gibi, İslâm aleminde cereyan eden hadiseler, anarşi ve rejim meselelerinde, sözü dinlenir herkes, vebal altındadır. Sükünet, basiret ve itidal ile kendi cemaatlerini ikaz ve irşad etmek, pek iyi bildiklerini umduğumuz “gerçek” durumu söylemek, “gerçek” liderlerin vazifesi olmuş- 


tur. 
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Prof.Dr. Necmeddin Erbakan Katar'da toplanan Üçüncü Siret Toplantısı'nda bir konuşma yaparak İslâm âleminin karşı karşıya bulunduğu meselelere temas etti. Yukardaki resimde, El-Eman mecmuasının Erbakan'a ve konuşmasına ayırdığı kısmın başlangıcı görülüyor. 


Siret Konferansı dönüşü bir basın toplantısı yapan Prof.N.ERBAKAN: 


"MÜSLÜMAN 


eN 


ÜLKELER 
YENİDEN 


İSLAMA 


DÖNÜYORLAR” 


SİRET KONFERANSI için Katar'a giden ve toplantıdan sonra Pakistan'a giderek Ziya-Ül Hak ile görüşen MSP Lideri Necmeddin Erbakan, Türkiye'- ye dönüşünden sonra yaptığı basın toplantısında, gezi intibalarını anlattı. Erbakan özetle şunları söyledi: 

Bilindiği gibi Siret Konferansları ilmi bir konferans mahiyetinde olup Müslüman ülkelerin ilim adamları ile ilgili bakanların katıldığı İslâm öâleminin en önemli konferanslarından birisidir. Bu yılki konferansa takriben 30 Müslüman ülkeden 266 delege iştirak etmiştir. 


AÇILIŞ KONUŞMASI 


Son derece mükemmel bir organizasyon altında yapılan Üçüncü Siret Konferansı'nda İslâm aleminin ileri gelen şahsiyetleri birbirleri ile buluşmak 


ve görüşmek fırsatını elde ettikleri gibi, 4 ayrı panel halinde yapılan çalışmalarda da insanlığın bu günkü ıztıraplarına çare getirecek temel çözümlerin aydınlatılması, bakımından çok önemli tebliğleri ele almıştır. Bu kadar önemli bir toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere davet etme nezaketinde bulunan Katar yöneticilerire teşekkürü bir vazifesayarım... 


TEKLİFLERİMİZ 


Bu konferansta yapmış olduğumuz konuşmadaki tekliflerimiz bütün konferans delegelerince heyecanla benimsenmiş ve konferansın nihai bildirisinde yer almıştır. 

Bütün Müslüman ülke delegelerinin Türkiye'den gelen heyete gösterdikleri hususi alâka açık şekilde dikkati çekmiş- 


tir. (Devamı ,orta Sahifede) 


| 
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© SLÂMİ diriliş, müslüman Orta 


Asya'da sıkıca kapalı bulunan ' 


Sovyet sınırında durmuş görünüyor. 
Ancak İran ve Afganistan'daki karışıklıkların kendilerine de sızma ihtimali Sovyet idarecilerini derin kaygılara itiyor. 60 yıllık, resmi, inkarcı (ateist) propagandaya rağmen İslâm hâlâ güçlü. 

Sovyetler Birliği, itibari olarak, dünyada 5. büyük müslüman yurdu. 
Eğer yüksek doğum oranları devam ederse bugünün 45 milyon Sovyet müslümanı yüzyılın sonunda artarak, —150 milyon Rusa karşılık— 
100 milyon civarında olacaklar. Müslüman halk, Sovyetler Birliği'nin, 


güneyindeki cumhuriyetlerin başlıca 


altısında otururlar. Bunlar, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dır. Geniş Kazakistan steplerini ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni de eklediğimiz zaman Sovyet Orta Asya'sı meydana gelir. Ayrıca, Merkezi Rusya'daki Kazan dolaylarında oturan müslüman Tatarlar da vardır. II. Dünya Savaşı'nda zorla yurtlarından sürülen bazı Tatarlar, Kırım'daki anavatanlarına geri dön- 


s«müşlerdi. . Tatarlar Moğo! aşiretle- 


rinden gelirler, Özbekler ise Timur'un vârisleridirler. 


KOMÜNİZMDEN EN ÇOK İSLÂM ZARAR GÖRDÜ 


ARLIK Rusya'sı zamanında, Orta Asya, alınacak son bölge olarak kalmıştı. Sadece 100 yıl önce kurulmuş olan imparatorluk sınırı buraya dayanmıştı. Devrimden kısa bir süre sonrasına kadar Türkistan olarak bilinen bölge iki yarı muhtar feodal emirliğe ayrılmıştı. İçtimâi durum ortaçağı andırıyordu: Kaçak esirler : şehirlerin giriş yerlerinde kulaklarından asılıyordu; kesilen baş- : lar günlük manzaralardandı. 
Bütün dinlerin içinde, Komünist Devrim'den en çok zarar gören belki de İslâm'dır. İlk Sovyet hükümetleri 


, İslâm'ı, içtimai ve siyasi değişmeye 


karşı çıkan, korkulacak bir muhafazakâr güç olarak gördüler. Camiler kapatıldı. Hac için Mekke'ye gidişler durduruldu. Bütün medreseler dagıtıldı. Ateist (inkârcı, dinsiz) propagandanın yayılması güçlendi. Müslüman din adamları hapse atıldılar. 
Yirmi yıllık şiddetli zulümden sonra Stalin, Müslümanların Sovyet savaş gücüne yardım etmeleri karşılığında, Buhara'daki bir medresenin yeniden açılmasına izin verdi. Dini tedrisat yapan başka bir okul, daha sonra, Taşkentte kuruldu. Fakat 


- Kruşçef dine karşı yeniden şiddetli 


bir kampanya başlattı. 1959'dan 1964'e kadar Hıristiyan kiliseleriyle birlikte İslâm da kötü bir dönem yaşadı. 

UGÜN Sovyet müslümanları, 

Taşkent, Ufa, Makhachkale ve Bakü'de bulunan dört din işleri heyetinin resmi denetimi altındadır. Bütün dini faaliyetlerden kanunen s0- rumlu olan bu heyetler, fetvalar yayınlar, toplantı ve konferanslar tertip eder, müslüman ziyaretçileri kabul eder ve dini bilgileri yayınlarlar. Kendisine en çok önem verilen Orta Asya heyetinin başkanı sık sık gezilere çıkar. Beynelmilel İslâmi konferanslarda konuşarak, yurdun- daki sevindirici durumu anlatır.Sovyetler'in Ortadoğu politikasına ve Vietnam'a yapılan yardıma, Sovyet müslümanlarının aktif katkılarını duyurur. 


24.000'DEN 300'E 


1917'den önce Sovyetler Birliği'- nde 24.000'den fazla cami vardı. 
Bugün takriben 1000 kayıtlı molla ile birlikte 300 kadar cami vardır. Hizmette olan camiler arka sokaklara veya şehirlerin kenar mahallelerine 


v. 


e e rr m e a a arar a 


Economist'den çeviren: PH üseyin GÜDÜOĞLU 


adeta saklanmış gibidirler. En zarif ve en büyük camilerin hepsi bugün devlet müzesidir. 

İki medrese yılda yaklaşık 60 
talebeyi mezun ediyor. Yegâne dini neşriyat ara-sıra yapılan Kur'an baskıları (1945'den beri 6 defa). 
İslâm mimarisi ve tarihi üzerine birkaç okul kitabı, Özbekistan'da bir dini takvim ve “Sovyet - Doğu Müslümanlannın Sesi” adıyla (denizaşırı ülkelere dağıtılmak üzere) 5 dilde yayınlanan parlak bir aylık dergi. 

EKAT yasaklanmış durumda. 

Sadece, bir avuç, ileri gelen din adamına Mekke'ye hac için gitmelerine izin veriliyor. 

Sovyet otoriteleri dini faaliyete, birbirinden oldukça farklı olan iki ayrı açıdan bakarlar. İçerideki manzarada din, geçmişten kalmış ve bir gün kaybolmaya mahküm olan bilimdışı bir mirasdır. Fakat dış dünyaya göre manzara başkadır. Moskova, özellikle Müslüman ülkelerden gelen yabancı misafirlerin iyi bir intiba ile ayrılmalarına giderek artan bir önem vermektedir. Her yıl Sovyetler Birliği'ne 100'ün üzerinde dini heyet gelir. 

İslâm inancına ve İslâmi hayata karşı mahalli kampanyalar yumuşamış değildir. Sovyet kanunlarına göre çocuklara dini öğretim sadece evlerinde yapılabilir. Halbuki okullarda ve “PIONEERS” (Öncüler) ve “Genç Komünist Birliği” gibi, bütün çocukların kayıtlı oldukları gençlik teşekküllerinde bol bol dinsiz, inkârcı, maddecilik işlenir. Komünist parti birimleri inkârcılığı (ateizmi) sadece okullarda, gazetelerde, filmlerde, 


konferanslarda ve eski camilerde açtıkları sergilerde teşvik etmekle kalmaz, fakat aynı zamanda eski adetlerin yerine yeni Sovyet ilkelerini yerleştirmeye çalışır. 


TEHLİKELERİ 


OVYETLER'de İslâm, yüzyılla- 
$ rın gelenekleriyle modem şehir hayatının anonimliği arasında kalmışa benziyor. Halk imanı ve alışkanlıklarıyla ibadete yönelirken, devletin propaganda ve baskısıyla geri çekiliyor. Diğer dinlerde olduğu gibi yaşlılar inançlarını oldukça serbest uygulayabiliyorlar. Fakat gençler ve orta yaşlılar okuldaki ve işteki baskı noktalarının hücumu altında olduklarından tehlikeyi dikkate almak ve riayetkâr müslümanlar olarak uzlaşmak durumundalar. Dine, kontrol altına alınabildiği sürece müsamaha gösterilmektedir. 

Bununla beraber, dış politika mülahazaları, resmi dini liderlerin hükümet taraftarı çizgiyi ustaca tutabilmeleri ve İslâm geleneklerinin yüce geçmişin esaslı bir kısmı olduğu konusunda tüm Orta Asya'da giderek gelişen duygular sayesinde Islâm lehinde gelişmelere işaretler var. > 
Genç müslüman din adamlarının, 


o şimdi, Kahire ve Şam'da İslâmi 


tedrisat görme şansları var. Geçen yıl 


10 yeni cami açıldı. Kur'an'ın en fazla 
baskısı şimdilerde basılmakta. İslâm anıtlarında yaygın bir şekilde yapılan tamirlerin masrafı devlet tarafından karşılanıyor. Ve bir politik güç olarak İslâm'ın dünyadaki önemi artarken, Sovyet Müslümanlarına, yabancı din adamları ve misafir gazetecilerle öncekinden daha fazla ilişki kurduruluyor. 


GAYET TABİİ MÜSLÜMANIZ 


OVYET yöneticileri sünnetin aşağı yukarı evrensel bir şey olduğunu kabul ediyorlar. Ramazan 


oruçlarına, dini evlenmelere ve müs- . 


lümanların sadece kendilerine ait olan mezarlıklara gömülmelerine ateistler (inkârcılar) bile dikkat ediyorlar. Seyrek olarak yapılan Sovyet sosyolojik araştırmaları yüksek bir oranda inananların bulunduğunu gösteriyor. 1974 senesinde Kafkas- ya'da, Dağıstan kırsal bölgesinde . oturanların o 46'sı ve bütün Çeçenlerin “o 53'ü kendilerini mümin olarak tanıttılar. Halbuki Rusların sadece “o 12'si inancı olduğunu söyledi. Aynı yıl Rusların o 69'una karşı Çeçenlerin sadece “ 21'i kendilerini ateist olarak tanıttılar. 
Bir Taşkent'li gence kendisinin müslüman olup olmadığı sorulduğun- da, muhtemelen cevabı şöyle olacaktır: “Gayet tabii. Biz hepimiz müslümanız.” Ancak şunu da ekleyebilecektir. “Fakat ben dindar değilim.” Bu durum İslâm'ın bir cephesini ortaya koyuyor ki o da Islâm'ın mesela bir Rus Ortodoks kilisesinden daha fazla otorite sağladığıdır. İnanmayanlar yahut dindar olmayanlar bile kendilerini hâlâ Müslüman cemaatinden saymaktadırlar. 


KENDİ ÖZLERİNE DÖNÜYORLAR 


# ŞTE Moskova'yı endişelendiren de milli duygulara tesir eden bu hislerdir. Henüz başlıca Müslüman bölgelerde Ruslara karşı görünen milli bir hareket yok. (Kınm'a geri dönmek için açılan Tatar kampanyası amaç yönünden daha çok mahalli bir hareket). Yaşlı kuşaklar devrimden bu yana fiziki ve sosyal yönden hissedilir bir gelişme olduğunu görebilirler. Bilhassa kadınlar İslâm'ın eski tahditleri kaldırılmış olduğu için müteşekkir olmalılar. Gerçekten, tümüyle Orta Asya Sovyetler'in bir başarısıdır. Fakat genç kuşaklar bunu olduğu gibi kabul etmektedirler. Kendi maddi durumlarını geri kalmış Afganistan'daki din taraftarlarınınkiyle mukayese etmeye muktedir olmadıkları için bölgeye dökülen milyonlarca rubleye karşılık Sovyet yöneticilerine (kendilerini borçlu saymamaktadırlar. 

Yüksek doğum oranı, hızla gelişen enerji kaynakları, tabii kaynaklar ve nisbeten yüksek bir hayat seviyesi bölgeye yıllar önce olduğundan daha fazla sesini çıkarma imlkânı veriyor. 
Birçok genç Özbekli ve Tacikistanlı şimdi, merakla, kendi özlerine dönüyorlar. (Aynen genç Ruslar'da oldugu gibi). 

Semerkand'ın kubbeleri ve Timur'un türbesi, her ne kadar daha fazla turist dövizi getirmek için onarılıyor olsa bile, İslâm'ın yüceliği için yapılan bu coşkunluk —sadece bir müze için de olsa— Müslüman bir. 
geçmişteki İslâm onurundan gelmektedir. 


SOVYET ANAYASASI'NDA 
KUR'AN DA VARMIŞ... 


Mi duyguların bu şekli politik olarak kabul görmektedir. Fakat Sovyet otoriteleri Ayetullah Hu- 


meyni'ye hiç şans tanımamaktadırlar. İran'da yapılan radyo yayınları bastırılmaktadır. Sovyet - İran sınırı boyunca direkt seyahat kesinlikle tahdite tabidir. Diğer taraftaki yakınlarını ziyaret etmek isteyen Azerbaycanlılar uzun işlemlere katlanmak zorundalar. 

Sovyet müslüman heyetlerin açıklamalarına göre, İranlı din adam-Inanmın muhafazakâr talepleri Sovyet Müslümanları için uygun görülmemektedir. Resmi makamlarca sık sık Sovyet Anayasası'nın Kur'an öğretisini de ihtiva ettiği ileri sürülür. Sovyet Müslüman memurlariyle konuşan Batılı gazeteciler on- 


“ların İslâm dünyasındaki uyanıştan 


belki de kasıtlı olarak tamamen habersiz olduklarını görüyorlar. Sovyetler'de İslâm'ın komünizmle bağdaşarak birlikte bulunabileceği (imkânsız olmasına rağmen) ispatlamak için o kadar çok uğraşılmıştır ki başka yerlerde hâlâ temel olarak kabul edilen birçok itikadlar ya terk edilmiş, ya da saptırılmıştır. 


YERALTI MİLİTANLARI 


AKAT Sovyetler'deki bütün 

Müslümanlar için durum yukarıdaki gibi değildir. Resmi heyetlerin yanında, özellikle Kuzey Kafkasya'da. Şiddetle temel prensipler ve milliyetçiliği savunan ve eyleme geçen Sufi kardeşlik şebekeleri vardır. 

Onların mevcudiyeti mahalli gazetelerde ve özel yayın organlarında çıkan ifşaatlardan ve zaman zaman resmi Müslüman liderlerin “Fanatizm'e” karşı yaptıkları ayıplamalar- dan anlaşılır. 

Bu gizli Süfi cemiyetler veya tarikatler tarihi bir geleneği sürdürmektedirler. Bunlar taşkınca ibadete düşkündürler ve hayat için sessiz bir itaatten yanadırlar. Gizlice Arapça öğreten dini okulları ve gizli camileri vardır. Mekke'ye (gidemedikleri için) haccetmek yerine, mahalli türbelere ziyaretler düzenlerler. 


YARIN NE OLACAK? 


OVYETLER'de İslâm'ın gele- 
$ ceği, ülkenin tüm güney tarafanın geleceğiyle, zaruri olarak içiçedir. Sovyetler Birliği'nin yegâne fazla insan gücüne sahip olan, fakat nüfusunun göç etmeye yanaşmadığı bir bölgesi olarak Müslümanların anavatanının gelecekte büyük bir sanayi gelişmeye sahne olması muhtemeldir. 
Bu durum, bölgenin önemini artırmaktadır. Moskova bu bölgenin Sovyet Komünist Partisi'nin sıkı denetimi altında kalmasını temin etmek zorundadır. 

İslâm'dan gelecek muhalefet kontrol altına alınmalıdır: İran ve Afganistan, İslâmiyet'in güçlenmesine izin verilirse neler olabileceğini gösteren uyarılardır. 

Bugün için böyle bir ihtimal uzak görünmektedir. Fakat, İslâm, Le- nin'in tahmin ettiğinden daha fazla dayanıklı ve uyumlu olduğunu ispatlamıştır. Sovyetler Birliği'ni yönetenler için ortaya çıkan ikili bilmece şu ikisinden birine karar vermektir: Bu güç yerli ve yabancı politika için kullanılabilir mi, yoksa onun devam edebilmesi için gerekli olan emniyet ve ideoloji ile şiddetle mücadele edip bastırılmalı mıdır? 

Bugünün liderleri bu ikisi arasında dikkatli bir yol tutmayı denemektedirler. 


CİA:NORON (Sinir hücresi) 


YIKAYICILARI 
UYUŞTURUCU 


MADDELER 
VE HİPNOZ 


Beyin yıkama tekniğini 

yenileyebilinek için CİA çeşitli insanlar üzerinde her şeyi denedi. 
İnsan üzerindeki araştırmalar medeni gayelere matuf olduğundanbazı ahlaki yasaklarla (e sınırlandırılabiliyurlar. Fakat bu araştırmalar soğuk' savaşa yeraltı siyasetinin gayelerine matufsa ahlaki firenlemeler hiçbir işe yaramıyor. 

Amerikalılar tarafından yeni yazılmış iki kitap bunu anlatıyor: & 

1. Operation: Mind Cont rol: Walter H. Bowart 

2. Main Basse Jurles Cerveaux 4 beyinler üstündeki alçak eller) John Marks 

Devlet.bakanlığına bağ- 


haçlı seferine başladı. 
Meselaj1952- 1966 yılları arasında George White CİA aya çalışmıştı. Eskiden Nar kotik Büroda çalışan bu adam bir Şiddet,fahişe ve alkol delisiydi. CIA San Francisko”da George'a lüks genelevler Şeklinde dekore edilmiş tek-taraflı aynalar kameralar ye mikrofonlar techiz edilmiş daireler kirala dı. Amaç fahişelerin üzerlerinde çeşitli uyuşturucumaddeleri denemek üzeri müşterileri buraya çekmekti. George White deneyleri sırsız bir aynanın ardından yanında portatif malzemeleri (!?) ve vazgeçilmez içkileriyle izliyordu. 
Masum müşteriler tehlikeli 


lı istihbarat servislerinden maddeleri kontrol edilme- 
*birinin harici Vazifelilerinden den oburca yiyip içiyorlardı. 
biri olan John Markş in- İz bırakmadan da çıkıp sanın sırtını ürpertendeneme- gidiyorlardı. Polis gizlice lerin izini Buldu. Haberleş- kendilerini evlerine kadar me hürriyeti kanununa da- himaye:ediyordu. Ciddi (!) 
yanarak CİA'nın 1975Rocke- araştırmalar hipnoz ve uyuş feller Kolsisyonu önünde ( turucu ilaçlar üzerinde yokendisine tgbliğ ettiği evrak- ğunlaşıyordu. Marihuanala ele geçirdi. duyguları yok eden mantar- 
1949 yılında Amerikan ları LSD hastanelerde hapis 
gizli servisleri Doğu ülkele- hanelerde, üniversitelerde, rinin “Beyin yıkama” sırla- orduda, şüpheli göçmenler rını ele geçirmeleri üzerine üzerinde bol bol deneniyoryenik düşrmüşlerdi. Ameri- du. John Marks'ın elindeki ka aslında;bunu istiyordu. evrak elde edilen neticeleri Böylece vatan için herşeyin oZikretmiyordu. Diğer yanmübah olduğunu açıklayıp 


bunu vasıta yaparak bir (Devamı . 5. Sahifede) 


ER AŞ RM EŞ 2 
GENİŞ TABANLI 


ŞİRKETLEŞME 


1 EEE EE 
Sâdık ÖZARSLAN 


Buna geniş çapta teşkilatlanma veya birbirimizden kamil manada haberdar olma da denebilir. Nerede bulunursak bulunalım, birbirimizden derhal haberdar olmalı ve kardeşlerimizin imdadına koşmalıyız. Zira inananlar bir vücudun azaları gibidir. Bir binanın duvarını teşkil eden taşlar misali inananlar birbirlerine dayanmak, tesanüd ve teâvünden uzaklaşmamalıdırlar. 

İşte bu anlayış içerisinde mes'elelerimize el atmalı ve neticeye ulaşmaya çalışmalıyız. Bugün fikirlerin mücadelesini en açık şekilde görmekteyiz. Fikirler, çeşitli isimler altında şekillenmişlerdir. Olup bitenleri görmezlikten gelmek ve hadiseleri tahlil edememek basiretsizliktir. Firaseti bağlı olanlar, öze inemeyip kabukta oyalanırlar. 

Islam adına hizmet vermek isteyenler düşünüyorlar: “Hizmet imkanı kapıları bize ne zaman açılacak? Köstek yerine ne zaman destek göreceğiz.?” 

Haksız da değiller hani... Hristiyanların misyonerlik teşkilatları var. Paraları bol, imkanları bol... Altın stoku bakımından da şarkıcı papanın ve papalığın itibarı oldukça yüksek. Üstelik ehl-i batıl birbirlerine pek tutkun. Halbuki bu tutkunluk ve yardımlaşma anlayışı en kuvvetli şekilde bizde olmalı, İslam kardeşliğini bütün ihtişamiyle biz yaşatmalıyız. 
Hristiyan tutkun, Yahudi tutkun.. Müslüman ise suskun.. 
İşte bu olmamalı... 

Deriz ki geniş tabanlı bir şirketleşmeye şiddetle ihtiyacımız var. Gönül istiyor ki, bizim de kudretli teşkilatlarımız olsun... 
Milyarlara sahip şirketlerimiz olsun. Ve hatta kardeşlerimize kucak açan fabrikatörlerimiz, ithalâtçı ve ihracatçı firmalarımız bulunsun.. İslam'a hizmet için yanıp tutuşanlar, mağdur olanlar veya zulme uğrayanlar, buralarda daha büyük imkanlarla iş bulsunlar... Aç ve açık kalmasınlar. 

Bu takdirde İslamiyet, dünyaya daha rahat anlatılacak, . misyonerlik teşkilatları kendiliklerinden susacaklardır... O zaman Müslümanlar hususi mekteplere, her bakımdan büyük gazetelere de sahip olabileceklerdir.Belki radyo-televizyon istasyonları da kuracaklar, nice baykuşları susturacaklardır. 

Yeter ki elbirliği, dilbirliği, gönül ve güçbirliği yapılabilinsin... 


"MEŞAKKAT 
TEYSİRİ 
CELBEDER” 


74 ORLUK kolaylaştırmayı getirir. 
Bir şeyde görülen güçlük o şeyin kolaylaştırılmasına sebep olur. 

Darlık vaktinde kolaylık gösterilmesi 
lazım gelir. 2 

Karz, havale, hacir, vasıyyet, selem, ikâle, rehin, zaman, ibrâ, şirket, sulh, vekâlet, icâre, müzâraa, müsâkât, mudârebe, âriyet, vedia gibi pek çok fikhi hükümler bu asıldan çıkmıştır. Fakihlerin şer'i hükümlerde gösterdikleri ruhsatlar ve hafifletmeler 


bu kaideye istinad etmektedir. 


Karz, iâre ve icâre yoluyla başkasının mülkünden faydalanmak, vekalet iydö'şirket, mudârabe, müsâkât ve müzâraa ile bir şahsın diğer bir 


şahıstan yardım görmesi, bir kimsenin - 


” MEĞELLENİN ANA 
© KAİDELERİ 


Vaka: ÇANDIR borçludaki alacağını havale yoluyla diğer bir kimseden alması, borç verenin borçludan kefil ve rehin alması, borcun bir mikdarının veya tamamının ibra olunması, ikrah olunan kimse hakkında ve çocuklarve akıl hastaları hakkındaki ruhsat ve hafifletmeler bu kaideye istinad eder. 

Yalnız bilinmelidir ki bu kaide ancak hakkında nas bulunmayan hususlarda muteberdir. Hakkında nas bulunan yerlerde zorluk özrüyle o nassın hilâfına hareket edilemez. Zira nas bulunan yerde zorluk kolaylığı getirmez. 


"ZARAR VE MUKABELE 
BİZZARAR YOKTUR” 


ARAR vermek ve zarar verene 

zararla mukabele etmek yoktur. 

Bu kaide, Peygamber EKfendimizinbir hadis-i şerifidir. 

Bu kaide iki hüküm ihtiva etmektedir: 

Birinci hüküm, bir kimsenin malına veya canına zarar vermek caiz olmadığıdır. Mubah olan fillerin yapılması dahi hiçbir kimseye zarar 


: vermemelidir. Başkasına zarar veren 


bir mubah fülin yapılmuısı caiz değildir. Mesela, avcılık başkalarına zarar vermediği takdirde caiz ve mubahtır, fakat hayvanların kaçmasına ve nesillerinin tükenmesine, insanların korku ve ıztırabına sebep oluyorsa yasaktır. 
Keza bir kimse kendi evinin duvarına pencere açabilirse de komşusuna zarar 


verecekse pencere açamaz. 

ikinci hüküm, bir kimsenin kendisine zarar verene karşı zararla mukabele etmeye hakkı olmadığıdır. Zarara uğrayan kimsenin hakime müracaat ederek zararını meşru yoldan izale ettirmesi lâzımdır. Bir kimse diğerinin malını itlâf ederse onun da o kimsenin malını itlâf etmeye hakkı yoktur. Malı itlâf edilen kimse, hakime müracaat ederek itlâf edenden malın bedelini alır. Eğer o da karşılık olarak onun malına zarar verse, ikisi de ilât ettikleri malları tazmin ederler. Keza bir kimse aldanarak almış olduğu sahte parayı başkasına veremez. Zarar gören kimsenin kendisine zarar verene zarar vermeye hakkı olmadığı gibi başkasına da zarar vermeye hakkı yoktur. ” 


1400'ÜN İÇİNDEN 
AKABE BİATLERİ 


Abdülhalim POLATOĞLU 


.İRİNCİ Akabe'de bazı 

Medineliler gizlice görüşüp Hz. Peygambere biat ettiler. Bu biatın esasları “Allah'a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak zina etmemek, çocukları öldürmemek, bühtan ve iftirayJWa bulunmamak, doğru bir işte peygambere karşı gelmemek' ten ibaretti. Hz. Peygamber bu esaslardan hiçbirini ihmal etmemiş, davasından hiç bir fedakarlıkta bulunmamıştı. 
Allah'tan aldığı talimatı aynen tebliğ etmisti. 


U BİATTEN sonra Hz. 
Resulüllah'ın Medineye 


gönderdiği ilk İslam mu- * 


allimi Musab gördüğü vazife- den ve Medine'den memnundu. Medine'deki İslâmın girdiği safhaları ve Medine'nin İslâma kucak açmış durumda olduğunu Peygambere arzet ti. Artık burada İslâm için yeni bir ufuk açılmıştı. Mekke'de hayat hakkını bulamıyan müslümanlar burada yaşayabileceklerdi. Medineli 


müşrikler ve yahudiler Mekkeliler gibi müslümanlara zulmetmiyordu. Müslümanlar için burası mânevi ve rühi bakımdan emin bir yerdi. 


İHAYET İkinci akabede 

ikisi kadın olmak üzere yetmiş beş kişi Resülüllaha geceleyin gizlice biat etti. 
Peygamber İslâmın istikbalini ilgilendiren meseleleri onlarla konuştu. Yalnız İslâmın esaslarını telkin ve dine davet ile yetinilmedi. Müslümanlara yöneltilen her türlü tecavüzleri önlemek üzere ahitle-Şildi. 

Z. RESÜLLULAH “Kadınlarınızı ve çocuklarını nasıl koruyorsanız beni de öylece korumak üzere size elimi veriyorum” dedi. Herkesin elini uzattığı bir anda Abbas İbn-i Ubade ayağa fırlayarak şöyle dedi: 

“Ey Evs ve Hazrec oğulları, bu zata niçin biat ettiğinizi biliyormusunuz? Ona biat etmekle insanların kırmızısına ve siyahına yani Araba ve 


Arap olmayana harbe girmeğe katlanmayı ve ölmeyi göze almış oluyorsunuz, demektir. 
Malca bir felakete uğradığınız ileri gelenlerinizin öldürüldüğünü gördüğünüz zaman onu yalnız başına bırakacaksanız şimdiden bırakınız, bu daha doğru olur. Yoksa dünyada ve ahirette rüsvay Olursunuz. 
Fakat ona verdiğiniz sözü tutacak, malca felakete uğramayı, büyüklerinizin ölümüyle karşılaşmayı göze alırsanız o halde biat ediniz. Çünkü dünya ve ahiret huzuru bundadır. Oradakiler: 

“Bu hususları yerine getirmek üzere söz veriyoruz. 
Bunun karşılığında bize ne vadediyorsun, Ya Resullahlah” dediler. 

Z. PEYGAMBER “CEN- 
NET VAR” buyurdu. Her biri el uzatarak biat ettiler ve 


.“Darlık ve genişlik hallerinde 


itaata, sözün ancak doğrusunu söylemeğe ve Allah yolun- 


da herhangi bir hesaba çekil-. 


mekten ve hesap vermekten korkmamaya” söz verdiler. 


1400 YILININ 


SUNDUĞU MESAJ 


A.Kemâl SARAN 


KLIBAŞINDA herkesin kabul ettiği gerçek şudur: dünyamız büyük buhranlar ve siyasal huzursuzluklar içinde çalkalanmaktadır. Dünya in - sanlarını etkileri altında bulun- 


duran süper güçler durmadan 


silahlanmakta, Allah'ın yeryüzünün halifesi olarak yarattığı insanı canavarlaştıran inançsızlık ve materyalist düşünceler alabildiğine yayılmaktadır. 
İnsanlar için çıkartılmış en hayırlı örmek millet. olması gereken İslâm milletinin ise hâlâ büyük bir kısmı uyuşukluk içinde beklemektedir. Kur'- anın aradığı örnek insanlar azalmaktadır. Bu uyuşukluktan kurtulmanın yegâne çaresi yeniden İslâm'a sarılmaktır. 
İçinde olduğumuz hicri 1400 
yılı yeniden diriliş ve kurtuluşumuz için en güzel bir vesiledir. 


Hicret Kahramanı Hz. Muhammed aleyhisselâmn tüm cihana sunduğu mesaj yeniden dinlenmelidir. O mesaj her zaman ve her yerde imansızlık ve ümitsizlik karanlıklarını dağıtan nur ışınları ile kalb ekranlarımızda yeniden titreşmektedir. Peygamberimizin şu hadisine dikkat edelim:“Ey 


LALA 
CİA:NORON 


(Baştarafı 4. Sahifede) 
dan “Operation Mind Control”un yazarı Walter H. 
Boward Vietnam savaşın- dan hafızalarında büyük bir boşlukta dönen Amerikalı askerlerle konuşmuş. Asker lerin savaştan hatırladıkları mutlu plaj hatıraları ve deşifre edilmeyen müthiş kabuslar. Ayrıca Bowart (John Kennedy'nin katili) Lee Oswald, (Martin Lut- her King'in katili) James Early Ray ve (Bob Kennedy nin katili) Sirhan Jirhan'ın nagehani psikopatlar değil uzaktan kumanda edilen. 
“Hipnopion” “Hipnogüvercinler” olduklarını iddia ediyor. 
JohnMarks'agöre şaşırtıcı bir şahsiyet olan Dr. Sid Gottlieb bu zinciri tamamlıyor. Kekeme ve bir ayağı kısa olun olan bu adamın sempatik cezbedici bir deliliği ve folklorik danslara karşı hezeyan derecesinde bir ihtirası var. > 

Sid! Gottlieb 1953-1964 arasında CİA'nın gizli deneylerini yeniden bir araya toplayan “Mkultra” projesine başkanlık etti. 

Müphem yollardan dünyayı dolara boğup araştırmacıların ve doktorların 
- bazı defalar haberleri olmadan CİA için çalışmalarını temin etti. 1977 ABD Senato görüşmelerinde 11 senelik “Mkeltra” projesinin 10 
milyon dolara malolduğu görüldü. Denemeler 44 Kolej veya üniversitede 15 özel cemiyette, 3 Islah evinde, 
12 hastane ve klinikte sür- 


ümmetim! Benim ve sizin benzeriniz ateş yakan ve bu ateşe pervane ve çekirgeler düşmeye başlayınca, onları bundan men etmeğe çalışan bir kimsedir. Ben sizi ateşe düşmek ve yanmaktan korumak için eteklerinizden tutuyorum. 
Halbuki, siz benim elimden kurtulmaya ( çalışıyorsunuz.” 
Ey kararmış kalbler, taşlaşmış yürekler! Düşünün bu sözleri, yumuşayın biraz. 

Biz Türkiye müslümanlarına düşen görev, hicret ruhuna yeniden kavuşmaktır. Asırlardır İslâm ruhu ile hayatiyet bulmuş cennet vatanımızı her türlü İslâm dışı faaliyetlerden korumalıyız. Her müslüman, gönül derinliklerine dalarak manevi hicretine başlamalı, madde ve nefis putunu kırarak Vahiy düzenine ve dünya cenneti olan İslâm Medeniyeti'ne kavuşmalıdır. 

ÜSLÜMAN! Türkiyemiz 

de dâhil olmak üzere buhranlar içinde çalkalanan dünyamız, hızlı değişme ve gelişmelere sahne olmaktadır. Avrupa, Amerika ve sanayileşmiş diğer ülkelerde doruk noktasına çıkan madde medeniyeti çatırdamakta, inanç ve mana temeli “üzerinde kurülmayan 


dürülmüştü. 

- Dehşet her katta teklifsizce programlanıyor. Lexington, Kentucky Federal has tanelerinde 7 uyuşturucu madde müptelasını 70 gün süreyle hergün yüksek doz- da LSD verilmişti. Kobaylar gönüllüydü ve hizmetlerinin karşılığında kendilerine eroin veriliyordu. 

Montreal'de Allan Memorial Institüte hastanesi- nin yöneticisi Dr. Dewen Cameron her sene CİA'dan özel hastalannın masraflarını karşılamak ve “Hafızasının silinip yerine yeni şemaların yerleştirilebilmesi” imkanlarını araştırmak üzere 19 bin dolar alıyordu. 

Dr. Cameron ise hasta sayısını sınırlamakla başlıyordu. hastalar genellikle kadındı. 30 günsürenuyku .kürleri esnasında hastalar belirli zamanlarda 150 voltluk bir elektro şokla uyandırılıyorlardı. Bu Tritmle: hastalar hafızasız bir “Bitki haline getiriliyordu. Geriye “hastanın kulağının altına bir teyb yerleştirilip günde 
16 saat boyunca hastaya 
verilecek yeni şahsiyetin özellikleri heceleniyordu. 

John Marks tarafından toplanan dosyalar doğru ve eksiksiz. Fakat görünüşe göre CİA'nın büyücüleri henüz robot insanlar yapmayı başaramamış durumda. John Marks şimdilik eskiRusve Çin metodlarının (Munavebeli sertlik ve ikna) etkinliğini koruduğunu zannediyor.. 


toplum bünyeleri durmadan sarsılmaktadır. Emek ve alınterini sömüren “Sosyalist ve Komünist Dünya” ile, yalnız madde ve haram sermayeye dayalı ekonomik hayat yaşa- 


yan “Kapitalist Alem” genci 


ve ihtiyarları ile rühi bunalımlar içinde kıvranmakta, her iki dünya görüşünün şartlıları, olan bahtsız insanlar ızdıraplar içinde kıvranmakta ve çaresizlik içinde kurtuluş yolu aramaktadırlar. 

Bu iki blok arasında bocalayan İslâm Alemi ve Ortadoğu insanı da kendi değerlerini yitirmenin ve İslâmdan uzaklaşmanın diyetini küfür düzenlerine esir olmakla öderken, yıllardan beri gömüldüğü taklit batağından kurtulmak için çırpınmakta, sadece ufuk- ta beliren ümit ışıkları ile teselli bulmaktadır. Fakat, heyhat ki, kurtulmak için sadece çırpınmak değil, hamle üzerine hamle yaparak bataklıktan tamamen sıyrılmak ve her türlü çileye hazırlanmak lğzımdır.... 

ZİZ MUSLUMAN! 


Biz Türkiye müslümanları 


için de durum aynıdır, hatta daha vahimdir. Batının tuzağı 


İMF'ye bağlanan ve Ortak Pazara teslim edilmek üzere bulunan ekonomik durumumuz içler acısıdır. 

Bu günkü durumda ülkenin iç güvenliği sarsılmış, rüşvet, iltimas, yokluk, pahalılık, vurgunculuk, karaborsa, banka soyma ve adam öldürme olayları almış yürümüş ve yıllarca ahlâk ve maneviyattan din duygusundan mahrum bırakılan genç nesiller bunalımlara itilmiştir. Yannın ümidi olan gençliğimiz asıl varlığını yitirmiş ve hayat kaynağımız olan ilâhi düşüncelerden uzaklaştırılarak, “sağcı, solcu” diye kamplara bölünerek birbirlerini boğazlamakta, Türkiye'nin bağrıyanık müslümanı da ne yazık ki, eli kolu bağlı bir şekilde bu üzücü olaylara seyirci kalmaktadır. Halbuki kurtuluş çaresini beşeri sistemlerde aramak beyhudedir. Evet çağımız, buhranda, kurtuluş İs-İâm'dadır. 

ÜSLÜMANI. 

Aklını başına alarak ve bütün hislerini toplayarak dinle! İslâmın münis sesi, parlayan nüru ve sıcak diriltici nefesini duymuyor musun?. 
Dikkatle bak, çevrendeki bütün karanlıkları dağıtacak bir ışık geliyor. Gözünü dört aç, gönlünü yokla ve bütün varlığınla hazır ol, hicri 1400 geldi. 
Ik müslümanların ferdi hayattan İslâm Devleti'ne geçmesine vesile. olan Peygamberimiz S.A.V.'nin hicreti, bizce tarihin en büyük olayıdır. Tarihin derinliklerinden gelen hicri 
1400 ywlımn nur huzmeleri 
dünyamızı sararken başka ışık aramak beyhudedir. Beşerin uydurduğu çareler tamamen tükenmiştir. O halde gir Al- 


lah'ın yoluna, sarıl İslâma!. 
ANADOLU UYUMUYOR 


K NADOLU'NUN çilekeş 
Pâ müslümanı! Yıllarca İslâm Ümmeti'nin yaşadığı kutsal diyarlara küfür düzeninin ağları örüldü toplum hayatını din duygularından tecrid eden laiklik morfini ile uyuşturuldu. 
Ufkumuz materyalizmin kara ve kızıl bulutları ile örtüldü. 
Hicri 1400 yılının getireceği ilâhi mesajla inşaallah dağılacak bu bulutlar, tekbir sadası ile inleyecek, çınlayacak serhatlar, pek yakında yıkılacaktır putlar. Madde putu, moda putu, şirk putu. Kavuşacak bütün yollar, aşılacak hudutlar. Yanacağız, coşacağız, uçacağız, açılacak kanatlar... 

Allah'ın izni ile İslâm Ülkeleri uyanıyor artık. Dün Pakistan bugün İran, sıra kimde müslüman! Uyan derin uykudan, derin uykudan uyan. 
Anadolumuzdaki sessizliğimiz yanlış yorumlanmasın. Anadolu uyumuyor, dinleniyor ve dinliyor sadece... 

İşte bu duygularla Hicri 1400'e giriyor ve millet olarak topyekün . yalvarıyoruz: Ey 

.Mekke'den çıkan, Sevir'den, Küba'dan geçen, Yesrib'e göçen esrarlı yolcu! Sevginle kuşat, nefesinle yaşat bizi. 
Sonsuzluga varmak tutkudur ezelden bize. Gül yüzünü göster durma gel bize! Vurgunuz sana biz ezelden beri, Küskünlüğün yeter, yine dön bize. 

Uyan ey müslüman, uyan. 

Artık gafletin yeter. 

Çağlar üstü Mutlak gerçekten haber 

Alanlara şüphesiz va'dolunmuştur zafer. 


SAĞLIKve DOMUZ ETİ 


Dr.Hans H.RECKEWEG'den ENDER ÖKTEM 


ENELERDEN beri bana, domuz etinin zararları, ihtiva ettiği zehir maddesi “Sutoxine” hakkında ve onun yan tesirlerine dair etraflı bir açıklama yazmam için pek çok ricalarda bulunuldu. Bu konuda defalarca yaz- 


, maya niyetlendim. Fakat gerek zamanın kısıtlı 


olması, gerekse de iktisadi açıdan karşıt propaganda sebebi ile Batı'nın tamamen yabancı olduğu bu mevzuu gözler önünde canlandırmaya gerekli cesareti kendimde bulamadım.Belki de bu açıklamamda bazı hususlara temas edemeyeceğim, yahut onlardan gayet kısa olarak söz edebileceğim, yine de yapmış olduğum bu başlangıcın verdiği imkânla şu noktaya işaret etmek isterim ki: Kişiler toksin taşıyan maddelerden uzaklaştıklaştıkları takdirde ve özellikle gerçekten beslenme ile ilgili belirli kaidelere uydukları zaman sıhhat içinde yaşayabileceklerine inanmaları lazımdır. 

Büyük kültürlerin kurucuları olan Musa ve Muhammed (s.a.v.) gibi kişiler bu yolda 


“ yürüyerek yani tabiat kanunlarını kabul- 


lenerek kanunlarını bu şartlar üzerine kurmuşlardır. Yahudilerin tanrısı Yahova karşı çıkılmaması gereken bir tabiat kanunudur. 
Aksi takdirde biyolojik olarak kişilerin peşini 


. hastalıklar kesinlikle bırakmaz. 


Domuz ctinin en tehlikeli etki bölgeleri tropik alanlardır. Buna da örnek; Afrika'da aynı iklim bölgesinin bir yanında yaşayan Islâm toplulukları ve diğer bölümünde yaşayan batı medeniyetinin etkisi altındaki topluluklardır. . 


DOMUZLA GELEN MEDENİYET HASTALIĞI 


Ayrıca bu husus Himalaya bölgesinde yaşayan Hunsa (Bircher) ırkının çeşitli kavimleri için de geçerlidir. İslâmi yönden domuz etini yemeden yaşayan kavimler sıhhatli olarak uzun seneler yaşayabilip güçle çalışırlarken, bu yasalara uymayan Hunsâ ırkının kavimleri çeşitli hastalıklardan muzdarip olmuşlardır. Yani Batı medeniyetinin prensiplerine sadık kalarak yaşayan topluluklar domuz etinin getirdiği tipik medeniyet hasta- 


lığı içinde kıvranırlarken, Islami kanunlara uygun yaşayan kavimler sağlıklarını muhafaza ederler. 

İslam dininin hükmettiği Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunus, Libya veyahut benzer bir ülkede bu sebeple, aksine bir fikir yerleştirmek imkânsızdır. Bana bu konuda bu anlattıklarımın yıllar boyu zaten bilindiği iddia edilebilir. 

Sadece Yahudiler için değil müslümanlar için de, tüm domuz eti çeşitlerini yemek kesinlikle yasaktır. Bu konunun, daha doğrusu yasağın, domuz eti tirişin ihtiva ettiğinden, dini - sıhhi açıdan bir tedbir olarak, hocalar tarafından konduğu söylenir. Bu doğru değildir. Domuz etinin zararı sadece hocalar değil, tap ilmi tarafından tespit edilmiş bir gerçektir. 

MÜSLÜMANCA BESLENİNCE . 
ÇIBANLAR KAYBOLDU 

APILAN birçok tıbbi araştırmalar sağlık 

yönünden vücudun gördüğü zararı delillerle ortaya koymuştur. Ayrıca bu araştırmalarda dünyanın birçok ülkelerinden gelen çeşitli hekimlerin rolleri vardır. 

Bu vesile ile şu hikayeyi anlatmadan geçemeyeceğim: 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika'da Mareşal Rommel kumandasındaki ordu içerisinde Alman askerleri arasında sonradan “tropik ulzera” adı verilen bir hastalık başgöstermiş idi. Bu, bacaklarda oluşan çıbanlarla kendisini gösteriyor, bundan muzdarip olan, takatsiz düşen askerler önce revirlere alınıyor, daha sonra da hastanelere kadar naklediliyorlardı. Başvurulan tedavi metodlannın başarılı sonuçlar vermemesi sebebi ile araştırmalar geliştirilerek en sonunda bu çıbanların beslenme ile ilgili olarak meydana geldiği fikrinde birleşildi. Çünkü bölgenin yerlilerinde o zamana kadar henüz böyle bir hastalık görülmemişti. Neticede bütün ordunun beslenme metodları, İslâm halkının beslenme tarzına çevrildiğinde, bütün “tropik çıban” probleminin birden ortadan kalktığı görüldü. 

DEVAMI VAR 


İLA İLATİFELERİ 


MAM Maci 


»* Ebu Bekr Şibli “Gönlüm dünya ve ahiretten a'lâdır. Çünkü dünya dâr-ı mihnet, âhiret dâr-ı ni'met olduğu halde gönlüm saray-ı ma'rifettir.” derdi. 


X Müşarünileyh birgün neşve-i hakikiye ile pazara çıkarak bir buçuk dânike bir eski aba yarım dânike de bir külah iştira etmiş ve abayı arkasına, külâhı başına geçirip bülend âvâz ile “İki dânike bir süfi alan yok mu?” demeğe başlamıştır. 


* Şibli hastalanıp hâl-i ihtizara tekarrüb edince kendisinin cenaze namazında bulunmak üzere başına bir alay halk toplanmış idi. Şibli bu ictimadan maksad ne olduğunu anlayarak dedi ki: “Şu mürdeler cemaatine bakınız“ki bir zinde için cenaze namazı kılmağa gelmişler!.” 


* Birgün Ebu Ali Dekkak'ın huzuruna tevekküle dair izahat istemek üzere bir derviş gelmiş idi. Ebu Ali'nin başında güzel bir sarık var idi. Dervişin harisâne bakışından sarığa sevdası sarıldığını anladı. O aralık derviş “Şeyhim'Tevekkül neden ibarettir?” demekle, Dekkak “Tevekkül,halkın sarığına göz dikmemektir.” 
diyerek destarı başından çıkarıp dervişe ihsan eyledi. 


* İbni Sina bir gün Ebul Hasan el-Hırkani'nin ziyaretine gider. Ebul Hasan hanesi için kırdan odun getirmeğe gitmiş bulunur. İbni Sina müşarünileyhin nerede olduğunu zevcesine sorar. Kadın “O yalancı zındıkı ne yapacaksın?” diye çıkışmağla İbni Sina sahra yolunu tutar. Hırkani'nin bir arslana birçok odun 

. yükletip, önüne katmış olduğu halde gelmekte bulunduğunu uzaktan görür.Lede't-telâkiibni Sina“'Bu ne haldir?” diye izhar-ı hayret edince, Ebul Hasan der ki: “Ben öyle bir kurdun yükünü çekmesem böyle bir 

,arslana yükümü çektiremem.” 


* Birisi müşarünileyhten vayedar-ı feyz olmak için bir hırka-i dervişane istemekle aralarında muhavere-i atiye cereyan etmiştir: 

“Bir erkek kadın elbisesi giyse kadın olur mu?” 

“Hayır!” 

“Bilakis bir kadın erkek elbisesi giyse erkek olur mu?” 

“Hayır!” 

“Madem ki öyledir hırkayı ne yapacaksın? 
Hakikatte merdan-ı Hudadan değil isen, hırka-i süfiyane giymekle onlardan olamazsın.” 


»* Ebul Hasandemiştir ki: “Şarktan garba kadar her nerede olursa olsun, her kimin ayağına bir diken batsa eleminden ben de hissedar olurum.” 
Müşarünileyh bu sözüyle: “Beni Adem a'za-yı yek-diğer end” (Adem oğulları biribirinin parçasıdır.” 
hikmetine işaret buyurmuştur. 


* “İlahi keşki, cennetin cehennemin olmayaydı! 
Kullarından hangisininHudâ-perest olduğu o zaman anlaşılırdı.” sözü de Ebul Hasan'ın kelimatındandır. 


*x Ebü Bekir Vasıti birgün darüşşifanın önünden geçerken, fevkalade tarabnak bir divane-i bi-bakin attığı na'raları işitince herifin yüzüne bakıp “Nasıl şad olabiliyorsun? Ayağında koca zinciri görmüyor musun?” 
demekle divane kahkaha-zen olarak “Gafil! Zincir ayağımdadır, gönlümde değil!” demiştir. 


AAA 


A'la: Daha yüce/Dar-i mihmet: Zahmet, çile yeri/Danik Ufak para, mangır/Hali ihtizar: Ölüm hâli/ Tekarrüb: Yaklaşma/Mürde: Ölü/Zinde: Diri/Harisane: Hırslı, istekli/Ledettelaki: Buluşunca/ Hudâ-perest: Allah'a tapan / Dârüşşifa: Tımarhane/ Tarabnak: Neşeli Divâne: Deli/Bi-bak: Kaygısız/Şâd: Memnun. 


Filozof Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI 


Neşre hazırlayan: 4/i Murad DARYAL 


İst. Y.İ.E. Öğretim Üyesi 


Fıza Tevfik Bölükbaşı, 


yakın tarihimizde mühim rol 


oynamış bir zattır. Lehve aleyhinde çok şey söylenmiştir. 
Fakat yazdıklarının istifade edilir mühim eserler olduğu 


muhakkaktır. 


İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü hocalarından, arkadaşımız Ali Murad Daryal, bu zatın bazı mühim yazılarını gazetemiz için hazırlamıştır. Kendisine teşekkür ederiz. 


İnsanların mânevi hayatını tetkik eden psikologlar, yani ruh ilmi araştırıcıları, hele bu son zamanlarda ruhi tahlil (Psikanaliz) usulünü takip, edenler inancın silahla öldürüllemediğini görüyorlar ve zaten malum olan bu keyfiyyeti çeşitli vicdani sebepleriyle tarife çalışıyorlar. Tabiidir ki, itikad, inanç deyince umumi ve mutlak manasıyla bu tabiri kullanıyoruz. Yani bu bahsimizde itikadın hakka uygun düşüp düşmemesini veya batıl olma meselesini nazar-ı itibare almıyoruz. İtikad ister doğru olsun, ister olmasın, sağlam olmak şartiyle, büyük bir manevi kuvveti içinde taşımaktadır. Bunda artık şüphe kalmadı. İlim sahiplerinin tahkikat ve tetkikatı şu mühim neticeye varmıştır ki, bir itikad hakikatten ziyade ihlas (Sincerite) yani samimiyetle alâkadardır. Ancak o sayede yaşıyor ve sahibine hayat, kuvvet, sabır, metanet ve cesaret veriyor. Sözüm yanlış anlaşılmasın!. Bir akidenin hak veya batıl olmasında ehemmiyet yok tur demek istemiyorum. Bilakis çok ehemmiyet vardır, hatta benim takdirime göre insanlar için dünyada bundan ehemmiyetli bir şey olmasa gerektir. Yalnız bahsimizin en mühim noktası burası değil. 
Ben şunu söylemek istiyorum ki, bir itikadın -mevzuu ve dayanağı diyeyim- her ne türlü olursa olsun hayattaki hükmü ihlas iledir. Başka bir şey değil. Binaenaleyh “İman” kukuvvetin aslıdr ve o da “İhlas” ile kaim ve daim olabilir, diyorlar. Bu iddiada 


israr edenler yeni psikologlar yani yeni ruh ilmi âlimleridir. 


Bu davanın hedefini ve müdafaa etmek istediği hakikati iyi anlatabilmek için bir misal arz edeceğim. İhtara hacet görmüyorum ki, dava benim değil, bir araştırıcılar gurubunun davasıdır: 

Faraza bir adam boynuna bir mavi boncuk taksa ve tam bir ihlas ile inansa ki bu boncuk kendi üzerinde bulundukça onu zehirli bir yılan sokmayacak veya vücuduna ok işlemiyecektir. Bu adam gerek muharebede gerek Afrika çöllerinde tam bir emniyet ve huzur içinde hareket eder ve kendine güven içinde yani cesaret ile akranı ve emsali arasında temayüz eder. Hakikaten öyle de olur. Ben böyle kimseler bilirim. Halbuki bu safderun adamların yanlış itikada bağlanmış olduklarında şüphe yok tur. Fakat bir şeye ihlas ile inandıkları içindir ki, bu sağlam iman onlara kuvvet, cesaret ve emniyet veriyordu. 

Adi cesaret bile iman ve emniyet olmadıkça olamaz. Hiç olmazsa kendine emniyet etmek bu hasletin birinci şartıdır. Zaten dünyada en rabıtalı lisanlardan biri olan Arabçada -emn, eman, iman ve emniyet- bir asıldan müştakdır ve böyle olmasırühi tetkiklerden çıkarılan hakikatlerede uymaktadır. 

Şimdi başka bir adam da farz edelim ki, demin arz ettiğimiz zattan çok daha zeki ve fikri seviye sahibi olsun. 
Okumuş ve münevver hatta münkir olmamakla beraber in-. 
ce muhakemelere de muktedir 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SİLAHA KARŞI 
İNANÇ veİHLAS 


Vicdan ve şuurumla ilk defa duyabilmek ve düşünübilmek kabiliyetini uyandıran büyük ve muhterem Filozofumuz Rıza Tevfik Beyefendinin bazı 


gazetelerde bilhassa Peyam'da neşir edilip maalesef parekende bir halde kalan makalelerini bir araya topladım. 


A.Hâlet ÇELEBİ 


bulunsun. Hiç şüphe yoktur ki, öteki kadar cesaretli olamayacaktır. Onun kadar sağlam inanamaz ki, onun kadar sağlam olabilsin. Amma kendisini itikadla ilgili meselelerde imtihana çekerseniz, bu hususdaki zihniyetini ötekin- den kat kat üstün bulursunuz. 
Buna mukabil berikinin batıl ve ibtidai bir itikada mensubiyetine rağmen kudreti ve iman sağlamlığı çok daha yüksektir. 
Katiyyetle iradesine hakim bulunur. İşte bu haleti ruhiyeye yani bu ihlas ve imana zamanımız psikoloğları büyük bir ehemmiyet atf ediyorlar. Bütün terbiyecilere tavsiye ediyorlar ki, itikad bahsinde bile fikirden ziyade hissiyat ile uğraşsınlar ve her hususda maksadı vazıh olarak tayin ederek iman telkinine çalışsınlar. Zira hayatta muvaffakiyet irade gücü iledir. Fikir ve bilgi ikinci derecede ehemmiyeti haizdir. İradeyi fikirden ziyade hisler tahrik eder. Samimi ve temiz hisler ise iman dediğimiz haleti ruhiyenin dayanak noktasıdır. Bu noktaya gelince felsefe tarihine tekrar tekrar bakmakta büyük faydalar vardır. Onu da iki cümle ile açıkça gösterebilirim. Sonra bir çok meseleler kendiliğinden aydınlanır. (1) 

(Devamı var.) 


ü) Bu makale Rahmetli Şair Asaf Halet Çelebi'nin mühim gördüğü yazıları kendi el yazısıyla topladığı bir defterden alınmıştır. Bu defter halen ağabeyi Sayın Kamili Çelebilerin kütübhanesinde bulunmaktadır. 

Bu çalışmada imkanlarını zorlamak ve emeğini esirgememek gibi büyük alicenablık gösteren Sayın Kamili Çelebiler'e şükranlarımı ârz etmek isterim. 

A.M.D. 


LA 


Müslüman, bu hallerden sakın !.. 


BÜYÜK GÜNAHLAR 


X* Emrinde çalışanlara 


tahammül edemeyecekleri. 


yapamayacakları vazifeler vererek onlara ezivet etmek, dövmek, sövmek. 
X* Kendilerine ait süt çocuğunu, erkeğin ve kadının memeden kesmesi için dövmesi 

X Müslümanların yolunu keserek tehdit etmek 

X Şaka da olsa tabanca, bıçak veya herhangi bir demir parçasıyla bir müslün kardeşini korkutmak. 
* İster büyük, ister küçük, eti yensin veya yenmesin canlı hayvanları ateşe atıp yakmak. 

X Zekat, fitre, kurban alacaklıya borcunu öde- 


mek gibi vacip olan vazifelerde cimrilik yapmak, geciktirip bekletmek. 
X Namuslu bir erkek veya kadını zina ile suçlamak 
X*. Şeri ölçülere göre nesebi sahih olan bir kimseye'"'Piç” demek. (Bir çocuk hangierkeğin yatağında dünyaya gelirse o erkeğin nesebindedir-Hadis-i Şerif Meali ) 
*X Zina etmek 

Adet veya nifas hallerinue bulunan eşiyle cinsi münasebette bulunmak. 
* Livata: Cinsi sapıklık. 
* Bir mecburiyet olmadıkçaİstimnâ' yapmak. 
* Bir erkeğin bir hanıma 


yakışıksız söz ve hareketlerde bulunması ve eşiyle arasını açması, kocasının aleyhine çevirmesi. 

* Kocasının haberi olmadan bir kadına bir erkeğin gizlice hediye vermesi veya iltifatta bulunması. 
* Bir erkeğin mahremi olmayan bir kadınla halvette bulunması. Yani ikisinden başka “üçüncü bir şahsın bulunmadığı. 
(Velev ki çocuk olsun) Bir yerde kapı kapatılmış -. 

olarak beraber oturması, 

konuşması) i 

* Deyyusluk: Yani ailesi veya mahreminden birini yabancı birkimse ile beraber görüp aldırmamak. 


ii 


| 
l 


EBİL gazetesinin dini soru ve cevaplara da sayfalarında yer vermesi mutlu bir adımdır, halkımıza çok faydalı bir hizmettir. 
Soru sormak isteyen aziz kardeşlerimizden ricam, gelişi güzel sorular 


sormayıp, bizzat muhtaç oldukları 


sormalarıdır. 


ve şüpheli buldukları meseleleri 


Hatalı veya yanlış cevap verdiğimde ise, kıymetli meslektaşlarımın beni 


ikaz etmelerini bilhassa rica ederim. 


İslâmın Mekke devrine benzeyen zamanımızı gözönüne alarak, fiilen 


tatbikatını da düşünerek soruları 


cevaplandırırken, Hz.Peygamberin: 


“Şüphesiz bu din kolaylıktır. Kim dini zorlaştırırsa mağlup olur (yani kurallarını uygulayamaz hale gelir)” (1) ve “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, imrendirin, ürkütmeyin.” (2) Hadis-i şeriflerinden de ilham alarak, din çerçevesi içinde mümkün olduğu kadar kolay tarafını tercih edeceğim. 


Başarı ve muvaffakiyet Allahtandır. 


Ahmed Muhtar 
BÜYÜKÇINAR 


1- Süneni Nesa1, Kitabuliman, bab 36, cild 8, sayfa 106. 
2- Sahihi Buhari, Kitabuliman, bab 10, cild 12, sayfa 27. 


SORU: Dinin, örtünmesini emrettiği yerleriaçmak suç mudur? 

CEVAP: İslam dininde örtünmek farzdır, açılmak büyük günahtır. 
Vücutta örtülmesi farz olan yer, erkekte dizden göbeğe kadardır. Vücudun diğer kısımları İslâm toplumunun örf ve adetlerine göre ayarlanır. Zira örf ve adetlere saygı Şeriat'a olan saygı gibidir. 

Kadınların vücutlarını kapatmaları Kur'an-ı Kerim'le farz kılınmıştır. Hz. Peygamber de hangi yaşta nasıl kapanacağını tarif etmiştir: 


“Mümin kadınlara da söyle E 


gözlerini (namahremden) sakınsınlar 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ve iffetlerini korusunlar, ziynetlerini açmasınlar. Görünen kısmı (el ve yüz) hariç başörtülerini göğüslerine doğru sarkıtsınlar.” (1) 

“Ey Nebi! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle: (Vücutlarını kapatan) dış esvablarını giysinler.” (2) 

Aişe (r.a.) anlatıyor: 

Hz. Ebu Bekr'in kızı Esma üzerinde ince elbise ile Resülullah'ın (s.a.v.) huzuruna girince: “Esma! 
Kadınlar büluğ çağına erince —yüzüne ve ellerine işaret ederek— burasından ve burasından başka yerlerinin görünmesi caiz olmaz.” 
buyurdu. (3) 


Namazın farz, içkinin haram olduğu bilindiği gibi, örtünmenin de farz olduğunu her müslüman bilir ve bilmesi gerekir. Fakat fiilen tatbik etmek gerekir, fiilen tatbik etmedikçe kişiye bir şey kazandırmaz ve kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. 

İlk müslümanlar (ashabı kiram) (r.a.) Allah Teâlâ'nın ve Hz. Peygamber'in emir ve talimatına uyuyorlar, bildiklerini yapıyorlar ve yapmak için öğreniyorlardı. Bu yüzden hızla ilerlediler. Kısa zamanda, imkânsızlıklar içinde oldukları halde büyük İslâm devletinin kurulmasına yardımcı oldular. Her yönden başarılar elde ettiler. Maddi ve manevi servetlere kavuştular ve Hz. Peygamberin: “İki günü eşit olan, zarardadır” sözünü aynen uygulayarak hızla yükseldiler. 

Biz ise bildiklerimizin çoğunu yapmıyoruz, yaptıklarımızı da eksik ve yanlış yapıyoruz. Bu yüzden maddi ve manevi her yönden hızla geriliyoruz. Allah, doğruyu öğrenmemizi ve bildiklerimizi yapmamızı nasip etsin. 

* 

SORU: Tesettüre riayet etmeyen kadının hiçbir ibadeti kabul olmaz mı? Yoksa günahını yüklenir, ibadetlerinin sevabını ayrıca alır mı? 

CEVAP: Tesettüre riayet etmemek, ibadetlerin kabul olunmamasını gerektirmez. Fakat namazın sıhhati için, örtülmesi gereken yerleri namaz kılarken kapatmak gerekir. İbadetler, tesettüre riayet etmemenin S0- rumluluğunu gidermez, günahını affettirmez. Bununla beraber tesettüre riayet edenle etmeyenin, ibadeti, ecir ve sevabı bir değildir. Haramlardan kaçındıkça ibadetlerin değeri, ecir ve sevabı yükselir. 

* 

SORU: Abdest alıp, namaz kılan fakat örtünmeyen ve “örtün” diyen kocasına “sen ne karışıyorsun?” 
diyen kadına ne yapmalı? Kocası kendi haline bıraksa günah olur mu? 

Bunu boşamak hak mıdır? 

CEVAP: Her şeyde olduğu gibi örtünmeyen kadına da zor kullanmak iyi sonuç vermez. 

Evli bir kimse önce eşine kendini sevdirmelidir. Bunun için de onu sevdiğini karşıya inandırmalıdır. Eşinin kalbini kazandıktan sonra ona, 


Ahmed ABİD Es) 
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DİNİ SUALLERE 
CEVAPLAR 


istediğini yaptırmak kolay. olur. 
Eşinin iyi zamanını buldukça onu irşada çalışmalı, yılmadan, usanmadan, fırsat buldukça nasihat ederek yavaş yavaş iknaya çalışmalıdır. 
Örtünmüyor diye onu boşaması gerekmez. Eğer evli kimselerin “bir farzı terk etti” diye yahut “bir haramı işledi” diye eşini bırakması gerekse evli kimse: kalmaz. Zira bilhassa zamanımızda bilerek veya bilmeyerek nice farzları terk ediyoruz, nice haramları işliyoruz. 

Allah'ın yardımından ve rahmetinden ümit kesmeyeceğiz, elimizden geldiği kadar daha iyi olmaya ve aile efradımızın daha iyi olmasına çalışacağız. Şunu da bilelim ki, biz doğru ve dürüst olmadıkça karşımızdakini doğrultamayız, ona sözümüz geçmez. Onlar bizim gölgemiz yerindedir. Biz eğri kaldıkça onlar da eğrikalırlar. 

* 

SORU: Herhangi bir beşeri nizama isteyerek tâbi olmak küfür müdür? Bunu bilmeyerek ve zor karşısında yaparsa mazur olur mu? 

CEVAP: Her yerde ve her zaman, beşeriyeti —dünya ve ahirette— huzura kavuşturucu, mesut edici tek nizam ilâhi nizamdır. Zira insanların nasıl yaşaması gerektiğini, insanları ve kâinatı yaratan Allah daha iyi bilir. Dolayısıyla onun gösterdiği yollar insanlığı daima refaha ve saadete götürür. 

Beşeri nizam, ilâhi nizama yaklaştığı nisbette beşeriyeti mesut kılar, insanlara yararlı olur. Aksi halde bütün dünyada bugün olduğu gibi felâketleri ve huzursuzlukları intaç eder. Her müslümanın dini kurallara uyması, kendisini kötülüğe, küfür ve isyana sevk edici hallerden ve hareketlerden kaçınması başta gelen vecibesidir. İsyana zorlanan imkân dahilinde mukavemet göstermelidir. Elinde olmayan hallerden sorumlu değildir. 

Onu zorlayan sorumludur. Hiçbir müslüman eğer müminse küfre sebep olacak halleri ve nizamları isteyerek benimsemez. Allah Teâlâ cümlemizi doğru yoldan ayırmasın, bütün hareket ve çalışmalarımızı rızasına uygun kılsın. j 

Soruları soran: 


Ömer Kaya - ANKARA 


O halde hacca niyetlenen bir müslüman 


ÖN HAZIRLIKLAR 


28 N hazırlıklardan mühiminin Hacca erken, 
Öyini genç yaşlarda gitmeye hazırlanmak olduğunu hemen belirtelim. Gençlik, hem bu ibadetin layıkıyle yapılmasının vazgeçilmez bir şartıdır. Hem de Haccın ruh ve karakter üzerindeki müsbet faydalarının kazanılmasın- da ve hac dönüşü, günahlardan arınmış, ruhen temizlenmiş, yenilenmiş, yücelmiş, anasından doğduğu gün kadar saf, günahsız bir hayata başlamak ve bunu böylece sürdürmeyeçalışmak yepyeni bir insan olarak cemiyete katılmak gibi sayısız nimetleri elde etmenin esasıdır. Bu durumun cemiyet üzerindeki tesirleri haccın, hacca gitmeyenlere de şamil en büyük faydalarındandır. 

Cemiyetimizde hâlâ hacca gidecek olanın, terazi tutmayacağı, kasa başına geçmeyeceği, eline metre almayacağı v.s. gibi en tabii hareketleri yapmaması gerektiği kanaati yaygın bulunmaktadır. Halbuki teraziyi en iyi tutanın, metreyi en doğru kullananın, hesabı en sağlam yapanın hacı olması, dinin emri ve arzusu, cemiyetin de: ihtiyacıdır. Eğer hac beşeri münasebet ve muamelatta bunu temin 'edebiliyorsa: ki böyle olması icab eder, dindar olan olmayan herkes bunu böyle görüyorsa, hemen herkesin ilk fırsatta bu vazifeyi yerine getirmesi, bilhassa bugün en muhtaç olduğumuz şeydir. 

Buna yaşlandıkça huyların, alışkanlıkların, karakterin değişmesi güçlüğünü ilave ederek, mü'minleri, bu vazifeyi gençken yapmaya davet etmek gerektiğini tekrarlayalım. 


ACCA gideceklerin bu ibadete ruh ve 

inanç bakımından kendilerini tam olarak hazırlamaları da ön hazırlıklar içinde başta gelir. Bu en evvel başlanılması gereken ikmali en zor olan, daha fazla zaman isteyen bir hazırlıktır. 

Hacca gidecek mümin, tbadetlerinde dikkatli, hareket ve davranışlarında ağırbaşlı, doğru ve hassas olmaya çalışmalıdır. Eksik ve hatalarını düşünerek bunlardan kurtulmaya azmetmeli, kalbini Allah ve Resulullah sevgisiy le doldurmaya gayret etmelidir. Maddi, manevi her türlü pislikten, günahtan temizlenme niyet ve arzusuyla, hergün bir eksiğini gidererek, bir hatasından uzaklaşarak bir kötü alışkanlığın- dan kurtulma azmiyle hazırlanmalıdır. 

Bütün bunları yapmanın zorluğunu düşünerek haccı tehir etmek, genç. ve dinçken nefsine, kalbine, ruhuna söz dinletemeyeceği endişesiyle hareket etmek, alışkanlıkların, huyların değişmesi, karakter ve ruh bakımından eğitilmenin en güç olduğu ihtiyarlığı beklemek kendini aldatmaktan başka birşey değildir. Hacılarımızın gerek orada, gerek döndükten sonra buradaki çelişkili halleri bu hükmün isabetini açıkça göstermektedir. 

Kişi hacı olmaz, gitmek ile Mekkeye, 

Merkep, derviş olmaz, taş çekmekle tekkeye beyitiyle, hazırlıksız samimiyetsiz, inançsız bir amelin aslında hiçbir mana ifade etmediği belirtilmiştir. 

Bu saydıklarımız, okumayla öğrenmeyle, bilgiyle, kısacası ilimle elde edilir. 


umumi manada islami bilgisini çoğaltarak, genişleterek hazırlanır. Dinini, diyanetini, emir ve yasakları, farz, vacip, sünnet v.s. gibi hüküm ve ibadetleri iyice öğrenir, bilgisini arttırır. Hacca gitmeye niyetlendiği yıl içinde ise bu ibadete ait bilgileri elde etmeye çalışır. 
Burada çalışma kelimesinin, bir talebenin imtihana hazırlanması esnasındaki çalışma manasına kullanıldığını bilhassa belirtmek isterim. 

AC öyle bir imtihandır ki, insanın eline 

ömürde bir defa fırsat geçer. Devreyi kaçırır, fırsatı zayi ederseniz,ikmali çok zor, hatta imkansız olduğundan bütün emekler heba olur. 

Binaenaleyh hac günlerini ibadet, zikir, tefekkür ile geçirecek şekilde hazırlanmalıdır. 
Nerede hangi ibadetin yapılması, hangisinin terk edilmesi gerektiğini öğrenmeli, icab eden duaları bellemelidir. 

İzahı güç, garip bir haldir ki, yerli yabancı bütün hacılar ve bilhassa bizimkiler -bir hacı arkadaşın tabiriyle- “Farz varken vacibi, vacip varken sünneti, tercih etme yarışındalar.” 
Sünnet yapmak isterken farzı terk ediyorlar. 
Hacerü'İ-Esvedi oöpmek veya selamlamak (istilam) sünnet olduğu halde bunun için hacılar birbirlerini çiğneyip ezmektedirler. Halbuki izdihama sebep olmamak,kimseye eza etmemek vaciptir. Fakat bunu kime anlatabilirsiniz? Hem bir kere öpmek yetmez, birkaç kere Lama girmeli Hacerül Esvedi öpmelidir 
acı!.. 3 

Hacca ait bu son hazırlığın yapılmasında istifade edilecek eserler bahsini ileride ayrıca ele almayı düşündüğümüzden burada tafsilata girmiyorum. İyi bir -hacı rehberinin Hacı adayının en lüzumlu eşyası ve yardımcısı olduğunu söyleyelim. 


DEVAMI VARs 
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DIŞ HABERLER 


Federal Almanya'da uyuşturucu maddelerin hızla yayıldığı ve şehirlerden başka kırsal yerleşme alan larında da eroin kullananların sayısında bariz'artışların meydana geldiği, polisin ülkeye sokulan eroin ve benzeri “Ağır” uyuşturucu maddelerin gi rişini engellemekte aciz kaldığı bildiriliyor. 

Yetkililerin belirttiğine göre uyuşturucu maddelerin düzenli olarak kullananların sayısı 60 bine ulaştı. 
Buyılın ilk 11 ayı sonunda uyuşturucu madde kullandıkları için ölenlerin sayısı ise 530'u buldu.. 


Japonya'da petrolden tasarruf etmek gayesiyle tankerlere yelken takılıyor. İlk yelkenli tanker 
denize indirildi. Gemi 15 
mil hızla gidebiliyor.. 


Filistin Kurtuluş Örgüto'nün Libya'daki bürolarına yapılan taarruzların devam etmesi üzerine Örgüt lideri Arafat'ın, “Eğer bu hal devam ederse, Libya'nın dünyada ki çeşitli elçiliklerine hucüm edilmesi için emir vereceğim” dediği öne sürüldü. 


Amerika'nın bazı İranlı öğrencileri sınır dışı etmek için vize durumlarını gözden geçirmeye başla- 


ması üzerine İranlı öğrenciler arasında Amerikalı kızlarla evlenme oranı birden arttı. Yetkililer Amerika'de kalabilmek için Amerikalı kızlarla evlenen İranlı öğrencilerin sayısının olağanüstü arttığını ancak bu duruma mani olabilmek için ellerinden bir şey gelmediğini belirtiyorlar.. 


İran ihtilali ve “Elçilik rehine olayı” şimdiye kadar karşı durulmaz kudretlerinden hiç şüpheleri olmayan “Süper” devletler için uyandırıcı bir şok yerine geçti. Delice bir cesaret ile herşeyi göze alan bir milletin, nelere sebep olabileceği görüşül dü. Bu hadisenin, büyük emparyalist devletleri, bu . 
gibi tehlikelere karşı birleşmeye ve küçük devletler bilhassa müslüman topluluklar aleyhinde olacak anlaşmaya sevk edeceği tahmin edilebilir.. 


Frankfurt'ta “Türk-Federerasyon” adlı kuruluşların tertiplediği toplantı. 
Alman ve Türkiye'li komünistler tarafından basıl mak istendi. Komünistlere mani olan emniyet kuvvetlerinden üç polis yaralandı. Bir Alman komünist silahı ile yakalandı. . 


Erbakan 


(Baştarafı 2. Sahifede) PAKİSTAN'DA 


PAKİSTAN Devlet Başkanı 
Ziya Ül-Hak'ın davetlisi olarak gittiğimiz Pakistan'da 5 günlük ziyaretimiz esnasında büyük bir misafirperverlik gördük. Seyahatimiz boyunca Pakistan'ın Türkiye'ye müstesna sevgisini her an yaşadık duyduk. 

Pakistan'ın bu gün ana meselesinin İSLÂMLAŞMAK olduğu görülmektedir. Pakis- 


Doktor Abdülfellah 
Ziyade 


Lübnan'da 1400. hicri yılın girişi asrın sona ermek üzere bulunması münasebetiyle, okuyucularımızın yakından tanıdığı Üstad Fethi Yeğen'in başkanı bulunduğu İslâmiyye teşkilatı bir 


ve 14. 


Cemaat-i 


tan bugün bu konuyu ilmi, ciddi ve samimi bir şekilde Devletin ana meselesi olarak ele alınış bulunuyor. Bundan büyük memnuniyet duyduk. 

Yirmi ikiyıl evvel bir İslâm devleti olarak kurulmuş bulunan Pakistan bu gün şimdi bütün devlet esaslarını ve hayat nizamını yeniden tayin ediyor: 


YÜKSEK MAHKEME 


İki yıl esnasında hukuk sahasında önemli adımlar atıl- 


Üstad Fethi Yeğen 


HAFTADAN HABER / YORUM 


SAYFA:8 


İSLAMI MARKSİZM 


MM 


MM 


ye Şahı yabancı gazetecilere rakipleri arasında İslâm marksistlerinin de bulunduğunu, bu dini ve aynı zamanda siyasi ihtilalin savaşçı gruplarının lider olarak hem Peygamberi, hem de Marx'ı tanıdıklarını, kolaylıkla söyleyebiliyordu. Daha sonra olaylar bu teşhisi teyid etti. 


ihtilalinin, Orta Asya'daki, çarların yendiği, bolşeviklerin çeşitli sosyalist cumhuriyetlerce böldüğü milyonlarca 


müslümanı, peşinden sürükleyebileceğinden çekindiklerini ileri sürmektedir. 

Diğer taraftan üslubun güvenilirliği haber almadaki eksikliğimizi gizlemektedir. Li- 


U arada basında İran 

devriminin iki yorumu gelişiyordu. “Gelmiş, geçmiş ve gelecekteki bütün marksizmler” konusunda uzman olan Annie Kriegel batı kamuoyunun, zâhir de “İslâmın Uyanışı”, “dini o taassup”, “Kur'an'ın dürüstlüğü” sloganlarıyla kandırıldığını söylüyor. 
Aynı sebebe dayanarak Sovyetler Birliği'nin çeşitli ırklardan müteşekkil halkı mevzuunda uzman Helene Carrere SSCB'nin tutuculuğu üzerinde durarak, bu kitle hareketi karşısında şaşkın ve tasalı görünen Moskova'daki idarecilerin 


mış, yeni kanunlar yürürlüğe konmuş bulunuyor. Yüksek mahkemede teşkil olunan bir bölüm ile vatandaşların herhangi bir kanunun veya mahkeme kararının İslâma aykırı olduğu gerekçesi ile yaptığı müracaatları incelemek için bir ihtisas bölümü teşkil olunmuş bulunmaktadır. Bu bölümün bir kanun ya da mahkeme kararının İslâm esaslarına aykırı olduğu hükmüne varması halinde bu karar ve bu kanun iptal edilmektedir. . 

Pakistan'da İslâm İdeolojisi Araştırma Merkezi şimdi iktisadi hayatta İslâmi nizamı tatbik etmek için özel ihtisas komisyonları kurmuş bulunuyor. 


Şeyh Muhammed 
Mütevelli 


anma toplantısı tertipledi. Trablus şehrinde Mansuriyye Camii'nde akşam namazından sonra yapılan toplantıda yukarıda fotoğrafları görülen zatlar birer konuşma yaptılar. 


istikbalde İran 


bir ihtiyarın çevresine bütün monarşi muhalifleri; laik ve dinci, liberal ve tutucu marksistler ve İslâm Cumhuriyeti taraftarları toplanmış durumdadır. 

pecisik birkaç taneye da 


rastlanmasına rağmen devimler benzer şemalara göre gelişiyorlar. Devrime 


başlayanlar ender olarak bitirebiliyorlar. Bastil'in alınmasından üç sene sonra Anayasa Meclisi üyeleri, İngiliz Anayasası hayranları ortadan yok olmuşlardı. 

Humeyni birleştirici bir rol oynarken iktidar gönüllüleri onun arkasında toplanıyorlar, Ayetullah'ın otoritesinin tartışılmadığı şu sırada bile birlik çatlamaya başladı. Bazergân hükümetinin çekilmesi birinci kısmın sonunu işaretliyor. Görevlerini ifa etmeye hiçbir zaman muktedir olamayan bu hükümet mutedilleri, liberalleri ve Musaddık'ı tutan milli cepheden arta kalanları temsil ediyordu. Amerikan Elçiliği baskını İslâm marksistlerini ön plana geçirirken, Jimmy Carter tarafından izlenen politikayı bloke ederek İranlılar ve Amerikalılar arasında bir uçurum açıyor ve halkı radikalleştiriyordu. 

Bazı detaylar komünist tekniğini hatırlatıyor: Mesela, elçiliğin çevresindeki öğrenciler, kalabalıkları, ABD halkıyla hükümetini birbirinden ayırdetmeye çağırıyor, “Halkın iyi olduğunu, hükümetin yozluğunu” belirtiyorlardı. 


Edward Kennedy 


Yahudilerin peşinde 


Senatör Edward M. Kennedy, Amerika'lı Yahudileri, kendisinin Jimmy Carter'dan daha iyi bir Yahudi dostu olduğunu iknaya kararlı görünüyor. 

Kennedy geçenlerde İsrail Başbakanı Menahem Begin'e ağabeysi John Kennedy'nin İsrail ile ilgili danışmanı avukat Mike Feldman'la özel bir mektup gönderdi. 

Mektupta, İsrail'in garantiye alınmış sınırları içinde refahı ve emniyeti için bütün gayretiyle çalışacağını bildiriyordu. Aynı zamanda İsrail Mısır barış antlaşmasını övüyor ve Amerika'nın Filistin Kurtuluş Örgütünü tanımama kararını desteklediğini bildiriyordu. Fakat eğer Kenndy, İsrail'in başkanlık seçiminde desteğini sağlamaya çalışıyorsa, şansı yok demektir. Begin Başkanlık seçiminde her. hangi bir adayın tarafını tutmaya o kadar kararlı ki, Amerika'yı 1980 seçiminden önce ziyaret dahi etmeyecek. 


(Newsweek'den) 


dersiz bir ülkede 79 yaşındaki 


Çev:Haldun DELİVELİ 


Fakat despotluk altındaki 
3. Dünya Ülkeleri'nden çoğunda isyanlar sürekli olarak emperyalizmi hedef alıyor ve bunda Moskova ajanlarının pek az bir rolü oluyordu. 

OSKOVA'nın emirlerine 

harfiyyen riayet eden marksistleri bünyesinde taşıyan TÜDEH, İran'da alışılmış metodunu uyguluyor. Mümkün olduğu kadar Humeyni'- nin isminden faydalanarak bir marksist İslâm Cumhuriyeti'ne hazırlanıyor. 

Sovyetler Birliği, Şah'ın bu kadar çabuk devrilmesine ve ABD'nin güçsüzlüğüne çok şaşmış bir durumda. Ruslar bir yayılmadan mı korkuyorlar? 

İmparatorluklarını, Orta Asya'daki bir İslâmi patlama ihtimalinin tehdit ettiğini mi düşünüyorlar? Uzun vadede evet. Muhakkak olan bir şey varsa Sovyetlerin bu fırsatlardan istifade için tereddüt etmeyeceğidir. 

Afganistan'da şimdiden bir Sovyet rejimi bina etmiş vaziyetteler. Bu rejim şu anda bir isyanla karşı karşıyadır ve Amerikalılarda, Rusların yeni bir Vietnam'la karşı karşıya geldiği imajını uyandırmaktadır. Kabil'in güçlü adamı Amin'e verilen askeri yardım (toplar, tanklar, uçaklar, helikopterler) Sovyetler'in bu konuda kararlılığını gösteriyor. 
ABD'den farklı olarak SSCB ganimetin değerliliği karşısında cimrilik etmiyor. Bu işgalin jeopolitik değerini çok iyi biliyorlar. 

İRLEŞMİŞ - Milletler'deki Moskova temsilcileri, el- 


çiliklere osaygıda menfaati olan diğer memleketlerin tutumunu izliyorlar. . Sovyet 


Radyosu önce ABD Elçiliği baskınını yapan öğrencilere cesaret vererek empewyalizme karşı verdikleri kavgayı kutluyordu. Daha sonra Amerikan uyarılarına uyup ağız degiştirecekti. Görünürde bunlar olurken tabii asıl oyun İran'da oynanıyor. Humeyni'den sonra İrana kim hükmedecek? 
Anti-emperyalizm dalgası petrol bölgesinde yayılırsa Avrupa'nın bağımsızlığından geriye ne kalacak? 

Köprüler henüz atılmış degil. Humeyni'nin ABD'ye karşı olan dini kini, marksistlerin emperyalizme karşı olan kinlerini kamçılamış durumda. 
islâm mücahidlerinin sosyalist muhariplere karışması gibi ABD'de emperyalizmle özdeşleşme eğiliminde. 

Müslüman dünyasında dini ve siyasi ayırımda bazı özellikler var. Halk, kadınlı - erkekli çıplak ellerle mitralyözlere doğru “Allah büyük” diye bağırarak koşarken; mollalar ve Ayetullah'lar İslâm Cumhuriyeti üzerinde anlaşamıyorlar. Marksistler kalabalıkları sokağa dökmede yalnız değiller. 

Devrim sürecinde bulunan ve yeni bir devletin arefesinde İran krizi siyasetteki önemini koruyor. Şii mezhebi yöneticileri, başka ülkelerdeki Şii azınlıkların yarın cevap verebileceği bir dini hareketi yönetirlerken bölgedeki muhim ve muhtemel olayların tohumlarını atmaktadırlar. 


R.A. 


Birliği) 


» uy—— d ÜL 


“ Yukarıdaki karikatürü IIFSO(Dünya İslâm Talebe Teşekkülleri Si 


tarafından çıkarılan haftalık “El-Ahbâr”adlı haber 


bülteninden alıyoruz. Sağdaki üniformalı hakim Suriyeli Nuseyri 


derdi müslümanlara zulmetmektir. 
Karikatürün altında aynen şöyle yazmaktadır: 


Nusayri 


bir subaydır. Soldaki ise alelâde bir suçlu. Fakat hâkimi maznunun suçu alakadar etmiyor. O , sadece karşısındakinin Müslüman mı, yoksa Nusayri mi olduğunu soruyor. Çünkü onun 


hakim: Senin suçlu olup olmadığın beni alâkadar 


etmez!..Çabuk cevap ver... Müslüman mısın, Nuseyri mi? 


Geçen hafta içinde Katar'da yapılan “Siret Konferansı” sonunda bir bildiri yayınladı. Bu bildiride yeralan ana meseleler şunlardır: 


1- Siret Konferansı için Katar'ın Merkezi Doha'da devamlı bir genel sekreterlik kurulması, bu sekreterliğin Siret doktorlarına burs vermesi ve muntazaman ilmi mecmualar çıkartması, 

2- Siret araştırmaları için Medine-i Münewvere'de bir büyük ilmi araştırma akademisi kurulması. 


MM, 


Bir yıl içinde öldürülen 
Üniversite 


mensupları 


İTÜ Eski Rektörü, Elektrik Fakültesi Dekanı Prof. Karafakioğlu 21 Ekim 1978 günü Ataköydeki evinden çıkıp, yaya olarak Bakırköy'deki durağa giderken öldürüldü.. 


Hacettepe Ünivetsitesi Öğretim Üyesi Doç. Bedrettin Cömert 
11 Temmuz 1979 günü Ankara'da 
evinden işine giderken otomobilinin içinde kimlikleri belirlenmeyen silahlı kişilerce kurşunlanarak öldürüldü.. 


Çukurova Ünivetsitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fikret Ünsal 11 Eylül 1979 günü özel otomobiline bindikten sonra kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.. 


İstanbul Ünivetsitesi Siyasal 


. Bilimler Fakültesi Dekan Yardım 


cısı ve Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Doğanay, 20 
Kasım 1979 günü Etiler'de evinden çıktıktan sonra 4 silahlı kişinin saldırısı sonucu öldürüldü. 


.İktisat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Cavit Orhan Tütengil, İstanbul'da 3. Levent'- teki evinden çıkıp otobüs durağına giderken açılan yaylım ateşi sonucu yaşamını yitirdi. 


3- Hicri .1400. yılında yapılacak olan Siret araştırmalarında bilhassa maarif ve iktisadi sistem konularına ışık tutacak araştırmalara ağırlık verilmesi, 

4- Müslüman ülkelerdeki maarifin materyalist Batı tesirinden kurtulması ve bütün okul kitaplarının yeniden yazılması. 

5- Kıbrıs'ta, Müslüman Kıbrıs Türk halkının kazanılmış haklarının o muhafazasına o bütün Müslüman: ülkelerin yardımcı olması, 

6- Kudüs'ün kurtarılması hususunda bütün Müslüman ülke- 


SİRET TOPLANTISI BİLDİRİSİ 


“lerin aktif bir politika uygula- 


maları, 

7- Filistin halkının biran evvel, Filistin toprakları üzerinde Filistin İslam Devleti'ni kurmaları, 

8- Afganistan'daki mücahitlere bütün Müslüman ülkelerin yardımcı olmaları ve Afganistah'ın komünizmden kurtarılma-Sı, 

9- Filipinler'deki Müslümanlara yapılan zulmün ortadan kaldırılması için, Filipin , Müslümanlarına bütün Müslüman ülkelerin yardımcı olması. 


LONDRA'NIN PİSLİĞİ 


Londra'da tertip edilen “Çevre temizliği” ile ilgili | bir toplantıda konuşan Prens Philip (Kraliçe'nin kocası), evlerinde temiz ve tertipli olan İngilizlerin sokakları çok fena şekilde kirlettiklerini söyleyerek, kendi ülkesinden “Pis İngiltere” diye bahsetti. Yukarıda küpürü görülen haberde, Prens” in şöyle dediği naklediliyor: 

“Otobüs durakları - dehşet verici ve korkunç bölgeler. 


g vir ra 


Tren istasyonları - peronlar düzensiz ve utanç verici. Hastaneler - yeni inşa edilen her güzel hastanenin yanında mutlaka bir gecekondu veya yıkık dökük bina var. Heathrow Havaalanı hayatımda gördügüm en feci yer.” 

Prens Philip'in, Türkiye'ye hiçbir zaman gelmemesi ve havaalanımızı, oduraklarımızı, caddelerimizi katiyen görmemesi en büyük temennimizdir. 


Önümüzdeki sene yapılacak olan Amerika başkanlığı seçimler nde Carter'a rakip olan Ted Kennedy, bir basın toplantısı yaparak İran Şahı hakkındak düşünceler ni açıkladı. 
Şöyle. ded: “Şah'ın İran'ı, şimdiye kadar insanlık tarihin- 


. de gelmiş.ye geçmiş rejimlerin 


en korkunculidi.” 


NKARA muhabirimizin 

DGM'lerle ilgili sorusuna cevap veren MSP 
Genel Başkan Yardımcısı Fehme Cumalığoğlu, “163 üncü madde DGM'len kap samına alınırsa, Meclis müzekerelerinde tutumumuz olumsuz olur Sayın Demirel de bu kanunun teklifine 163'üncü madde- 


nin alınmasına karşı çık- 


mıştı. Sayın Demirel'in 


getirecekleri yeni teklifte 


169üncü maddenin DGMler kapsamına alacağını sanmıyorum” dedi. 


HP Lideri Türkeş yaptığı bir basın toplantısında, son iki yıl içinde 
350 tane MHP idarecisinin 
ve 1000'den fazla partili ve ölküöcünün şehld edildiğini söyledi. “Bu katliamın arkasında bizzat Ecevlt, Fehmi Güneş ve bazı CHP'liler vardır” diyen Tür keş şunları söyledi: “MHP'lllere yönelen bu katllam hareketinin perde arkasında bizzat ,Ecevlt ve bazı CHP yöneticileri vardır. Komünist ve bölücü katiller bizzat bunlardan destek ve himaye görmektedir. Bu Inkarn mümkün olmayacak kadar açık ve kamuoyunun gözleri önün deki gerçektir.” 
“Son günlerdeki yalan ve iftira kampanyasını ba- 


“zı CHP yöneticileri ile bir 


komünist yazarın birlikte bir senaryo halinde sahneye koydukları ve yalan iftira kampanyasına bazı gazeteleri de alet ettikleri anlaşılmaktadır.” 


Ülkü—Tek'in Ankara'da - toplanan 6. Kongresinde anarşi kurbanı memur ve işçilerin geride bıraktıkları ailelerine devletin yardım yapması istendi.. 


Başbakan Demirel, bazı anarşistlerin CHP tarafından belediye daireleri- ne yerleştirildiklerini ve buralardan maaş alarak devleti yıkmaya çalıştıklarını açıkladı. Adalet Bakanı ise, Savcılıklara yazı göndererek bu hususun araştırılmasını istedi. Bilhassa İstanbul ve Ankara belediyelerinde olaylarakarışanların tesbitine ça- 


lışıyor.. 
© 


İrfan Erdem adında bir deniz iş adamı Karadeniz” Ereğlisin'de kurduğu gemi inşa tezgahlarında üçüncü gemisini de yapıp denize indirdi. 600 ve 1000 tonluk iki gemiden sonra bu sefer 3200 tonluk bir şilep inşa etti. Gemi 650 günde ve 97 milyon liraya bitirildi İrfan Erdem'in şimdi de 
7000 bin tonluk bir gemiy- 
ye başladığı bildiriliyor.. 


MHP lideri Türkeş, Kayseri İl Kongresinde yaptığı konuşmada şöyle dedi: 
“Bazı çevreler anarşinin kaynağını tespit ko- 


nusunda yanlış teşhiste ısrar ediyorlar. Bu çevreler kendilerine yansız havası vererek anarşinin büyük ölçüde sağdan ve çok küçük bir sol azınlık gru- bundan kaynaklandığını - iddia etmektedirler. Halbuki sağ düşüncenin,Mlliliyetçilerin anarşi ile en ufakilgileri yoktur.” 

MHP Lideri konuşmasında anayasal kuruluşlar ve siyasi partilerin komünizm ve böl0c0l0k tehlikesi karşısında hiç vakit geçirmeden bir araya ge- 


lerek ortak tavır almalarını. 


istedi. 


Torkeş'in Kayseri İl - 


Kongresinde konuşma - yapmasından 5 saat kadar önce sabaha karşı MHP il binası tahrip gücü yüksek bir bomba ile büyük hasarauğratıldı. 


MHP Lideri Türkeş, Kayseri İl Kongresinde yaptığı konuşmada Milliyetçilerin anarşiyi benimsemediklerini, anarşinin komünüzmin metodu olduğunu söyliyerek şöyle dedi: 


Londra'da yapılacak bir “Dans Yarışması” için İstanbul Sheraton Otelinde seçmeler yapıldı. “Dünya Disko Dan Şampiyonası” 
adı altında çalıştırılan fesat bir teşkilatın temsilcisi John Webster İstanbul'a geldi. Ayasofya'yı gezdi. 
“Dilek Deliği”ne parmağını soktu ve müslüman bir ülkeden yüzden fazla yarış macının çıkmasına hayret etti. Dans elemelerine ise yetmiş sekiz erkek ve yetmiş sekiz dişi katıldı. 


Devlet fabrikaları ürünle- 


rinden maliyetine göre ucuz satıldıkları için yılda 
160 milyar zarar edildiği 
açıklandı. Buna göre kilo başına: Şekerden 24, Güb reden 7, etten 86, demirder 2, fuel-oilden 5 lira ve kömürden 70 kuruş zarar ediliyormuş.. / 


Başbakan Demirel, “Doğu ve GüneyDoğu bölgeleri- ne uygulanacak olan Yeşil plan için 599 milyar lira 
harcanacak, bununla 7 
baraj ve Urfa su tüneli inşa edilecek. Böylelikle Harran Ovası ile 100 milyon dönümlük arazi sulanacaktır.” dedi. 


MSP Genel Başkanı 
Prof. Necmettin Erbakan Yenimahalle İlçe Teşkilatı köy ve mahalle temsilcileri ve sandık müşahitleri- nin katıldığı konuşmada 
AP ve CHP'ye catarak “Bu batılların hiç birinden hayır gelmez. AP veCHP zihniyetleri bunalımların çaresi değil, müsebbibidirler” dedi. Erbakan bütün dünyanın büyük bir dikkatle Torkiye'dekli geliş meleri izlediğini ve bugün Türkiye üzerinde şiddetli bir soğuk harbin cereyan ettiğini söyledi.. 
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İSTİKLAL HARBİ ERTESİNDE MÜDHİŞ BİR VAK'A 


Trenimiz geceyarısı, saat on ikide hlareket edecekti. 
Alaşehir, yunanlların elinde yangın yerine dönmüştü. Şehirde istasyondan gayri bina yoktu. Biz de orada katarın hareket saatini beklemeğe mecbur olduk. İstasyon kumandan Binbaşı. Bey gayet nazik bir zat olduğundan bizi odasına davet etti. 

Bir eski masanın üstüne konmuş, kınk şişesi sigara kağıdıyle yamalanmış küçük petrol lambasının etrafına, tah ta iskemlelerimizi çektik. Bitta bi zemin-i mükaleme Yunanlıların ika ettikleri fecialara aitti. 

Binbaşı Bey vakaların hikayesine devam ediyordu. İdarelambasının odaya hem karan lık ve hem yeis saçan isi, kalblerimizdeki hüzne sanki bir matem örtüsü çekiyordu: 

“— Bundan on gün evvel civar ormanlardan ve kamışlık lar arasından tutulan onbeş kadar Yunan esiri dahile sevk olunmak üzere Alaşehir'e getirildi. Herkes gibi ben de bunları seyre çıktım. Bunlar 


-Ahmed Hikmet MÜFTÜOĞLU 


sokağın ortasından, renksiz, bir çirkef seli gibi akıyorlar dı. 
Halkın içinden, bir: “Yüksek Rabbim!” feryadı işitildi. Herkes birbirine girdi. Koştum. 
Bir ihtiyar kadın, hemen o civardaki nalbant dükkanın- dan eline geçirdiği koca balyozu esirlerden birinin kafasına indirmiş, esir kanlar içinde yere düşmüştü. Onu bıraktı: “Kafir sende vardın!” feryadiy le bir diğerine saldırdı. İkincisi de bir balyoz darbesiyle yuvarlandı. Bir anda tamam olan bu facia karşısında seyirci halk donmuş kalmış ve müdahaleye vakit bulamamıştı. Kadının elinden büyük çekici almağa koştuğumuz zaman, başındaki örtüsü, yemenisi düşmüş, çetişmiş aksaçları meydana çıkmış heyecanından sokağın ortasında bayılmıştı. 

Ettiğimiz tahkikata nazaran Hatice Hanım tarafından öldürülen piyade çavuşu “Pandeli Eliftiryadi” ile onbaşı 


Abdullah SÖĞÜTLÜ 


MM 


MMA 


'RİMPAPA' 


AFAHAT'ın altıncı 'kitabı “ASIM”da meşrutiyet” idaresinin bir valisinin, medreselerin ıslahını istemesi bahsi ele alınır. Vali, yeni tayin edildiği şehre gelir gelmez: “Bütün hocalar gelsin” diye müderrisleri 


toplar: 


Önce tebrik iletakdim için az çok durulur; Sonra “meclis” denilir, bir koca divan kurulur. 
Şimdi kürsiye abansın da senin Vali Bey, Nutka gelsin mi adam zannederek kendini... 
Evet Vali Bey dile gelir ve garip, anlaşılmaz şeyler 


söyler: 


“Yirminci asır fenlere zihniyetler verebilmekle tebellür ve tefâhür eder. İçtihâdi galeyanlar da mühimdir, fakat iktisadi cereyanlar asıldır. Hocalar bunu temin edemezse, skolastikle sanayi yola gelmez. İlim ilk adımını atacaktır. Gelin medreseleri ıslah edelim.. 


Evet, şimdinutuk 


Biter ammâ yayılır meclise bir durgunluk, Çünkü imlâya gelir herze değil, duyduğu şey! 
Sonra kalkar hocalardan biri der: 

Bu mısralardan sonra, müderris efendilerden birinin valiye verdiği cevabı okuyacağız. Cevap çok mühimdir. 
Halka en büyük hizmeti yapan, fakat kadr ü kıymeti bilinmeyen din adamlammızın en güzel bir müdafaasıdır 


ve tamamen doğrudur. 


Safahat'ın bu kısmını ele alışımıza evvelki sayımızın kapağında geçen “Rimpapa” tabiri oldu. Bu söz “Roma Papası, Rum Papası” demektir. Osmanlılar tarafından kullanılmıştır ve hafif bir küçümseme edası taşır. 
Aşağıya aldığımız parçada da bu tabir geçmektedir. 
Esasen “Safahat” en güzel Türkçenin kullanıldığı bir 


“Niko Yuvanidi” imiş Hatice Hanım ise, küçük evinde gelini ve yirmi yaşındaki kızı ile otururlarmış. Bu iki tazenin de kocaları askerde imiş. 

Bir gece bu düşman çavuşu ile onbaşısı sarhoş olarak, Hatice Hanımın evine girmişler ve kaçan kızını arkasından ateş ederek şehit etmişler ve gelininin ellerini bağlıyarak ve ağzını tıkıyarak biçareye cana varca hakaret etmişler ve sabahleyin kadının bir kulağını keserek tefolup gitmişler. 

Hatice Hanım, kızının na' 
şı ve gelininin enkazı karşısında Yunanlılara tam bir sene lanet etmiş. Ve o akşam, bu iki vahşiyi görünce kudsi bir kinin, ilahi cinnetine tutularak heriflerin kafalarını çekiçle ezmiştir. Hatice Kadını görseniz bu hikayeme inanmazsınız. 

Müsaade ederseniz, kadının evi yakındır. Çağırtalım görünüz ve hikayeyi bir kere de kendi ağzından dinleyiniz dedi. 


Yanm saat sonra yırtık bir dokuma yatakbağı içinde, kısa sıska, buruşuk yüzlü, gözlerin den mada, libası, çehresi her tarafı solmuş bir kadın oda kapısında göründü ve durdu. 
Bila ihtiyar, karanlıklara bürü nen bu heykel-i kin ve intikama hürmeten ayağa kalktım. Benimle beraber odadakilerin cümlesi kalktılar. Kadın kenar da duran karyolanın üstüne korkarak ilişti. Binbaşı Bey: 

“ —Hatice Hanım, Beyler İstanbul'dan gelmişler, senin hikayeni işitmişler. İnanmamışlar. Bir de kendin anlat” dedi. 

Kadın ses çıkarmadı. Bin başı Bey tekrar rice etti: 

“ — Oğul bilmiyorum. Onların ettiklerini söylemeğe dilim varmaz. Kasabada ne z kaldı. Ne mal..” 

“ —Onların yapıtğını bırak. 
Meydandadır. Senin yaptığını söyle valide!” 

“—Evlat! O dakika nasıl oldu anlıyamadım. Ben büyüdüm. Onlar gözümün önünde küçülüverdiler. Nalbant dükkanına, göz kızgınlığı ile girdim. Elime geçen bir şeyle kafalarına indiri indiri verdim. 
Sonra işittim ki gebermişler..” 
Dedi ve tekrar sustu. 

Hayır bu büyük işi gören bu ihtiyar zayıf kadın değildi. 
Kudsi bir kinin bu kadında tecelli eden gizli ve ilahi kudreti idi. 


eserdir ve ancak onu anlayarak okuyabildiğimiz takdirde dilimizi bildiğimizi iddia edebiliriz. 
Şimdi hocaefendinin, batıcı lâik valiye verdiği cevabı 


okuyalım: 


— 


.«— Vali Bey; 


Şu hitâbeyle tavanlardan uçan efkârı, Tutamazlarsa küçük görmeyiniz huzzârı. 

Siz ki yirminci asırlardasınız, baksanız a, Bizim on dördüne dün basmış olan asrımıza ! 
Altı yüz yıl mı, evet, tam o kadar lâzım ki, Kaabil olsun o büyük nutkunuzun idrâki. 
Sâde «ıslâh-ı medâris» mi ne, bir şey dediniz: Onu anlar gibi olduksa da izah ediniz: Acaba hangi zaruret sizi sevk etti buna? 

Ya fesâd olmalı meydanda ki ıslâh oluna. 
Bunu bir kerre kabul eylemeyiz. reddederiz. 


“Sonra, biçâre medâris o kadar sahipsiz, 


O kadar baştan atılmış da o hâliyle yine, Düşüyor, kalkıyor amma gidiyor hizmetine. 
Halkın irşâdı mıdır maksad-ı te'sisiP Tamam: Şehre müfti veriyor, minbere, mihrâba imam. 
Hutabânız oradandır, oradan vdiziniz; Oradandır hocanız, kayyiminiz, hâfızınız. 

Adli tevzi edecek hâkime fıkh öğreten o; . 

Hele köy köy dolaşıp köylüyü insan eden o. 
Şimdi bir mes'ele var arz edecek, çünkü değer; Bunların hepsine az çok yetişen medreseler, 

Bir zaman müftakır olmuş mu aceb hâriceP Yok. 
İyi ammâ, a beyim, şöyle bakınsak, birçok, 

Bir alay mekteb-i âli denilen yerler var; Sorunuz bunlara millet ne verirP Milyonlar. 

Şu neP Mülkiyye. Bu? Tıbbiyye. Bu? Bahriyye. O ne? 
O muP Baytar. BuP Zirdat. ŞuP Mühendishâne. 
Çok güzel, hiçbiri hakkında sözüm yok, yalınız, Ne yetiştirdi ki şunlar acaba? Anlatınız!l 

İşimiz düştü mü tersâneye, yahut denize, Mutlaka âdetimizdir, koşarız, İngiliz'e, 

Bir yıkık köprü için Belçika'dan kalfa gelir; Hekimin hâzıkı bilmem nereden celbedilir. 
Meselâ bütçe hesâbâtını yohtur çıkaran... 

Hadi mâliyyeye gelsin bakalım Mösyö Loran Hani tezgâhlarınız nerdeP Sanâyi nerde? 

Ya Brüksel'de, ya Berlin'de, ya Mançester'del Biz ne müfti, ne imam istemişiz Aorupa'dan. 

Ne de ukbâda şefdat dileriz Rimpapa'dan. 

Siz gidin bunları ıslâha bakın peyderpey; Hocadan, medreseden vazgeçiniz, Vâli Beyl» 


İNSAN 
HAKLARI 
İSLAM 
ANAYASASI 


Geçtiğimiz hafta, Hürriyet gazetesi Londra muhabirine aften, bu başlık altında mühim bir haber verdi. Ehemmiyetine binaen aynen ihtibas ediyoruz: 


Islam felsefesine uygun bir insan hakları yasası hazırlanıyor. 

Bugüne kadar bu alan- 


“daki boşluğun doldurul- 


ması için hazırlıklar tamamlanmak üzere, İnsan Hakları İslami Anayasası taslağı bitirildi. 

Nisan 1980'de Londra- da toplanacak Milletlerarası Konferans'ta “İslamiyet Deklarasyonu” yapılacak. Bu konferans'a bütün İslam dünyasından devlet adamları ile ilim adamları davet edilecek. 

Avrupa İslam Konseyi 
Hicri 15.inci Yüzyılın ilk yılının eylem programını açıkladı. Bu proğrama göre, Londra, Paris ve Yugos lavya'nın Saraybosna kent lerinde çeşitli konferanslar toplanacak. Bu sayede Avrupa'daki Müslüman azınlıkların gururları okşanıp dini özgürlükleri korunacak. 

Konferansların en büyüğü 12-15 Nisan tarihleri arasında Londra'da yapılacak. Royal Albert Hall gibi 8000 bin kişilik dev salon şimdiden tutuldu. 
Peygamber ve Mesajı” adını taşıyacak olan bu konferansa dünyanın her yerindeki Müslüman çoğunluk ve azınlık temsilcileri çağrılacak. 


Londra'dan sonra ki büyük konferans Paris'teki UNESCO'nun da işbirliği ile toplanacak. Konu- su ve tarihleri henüz saptanmadı.Saraybosna'da yapılacak üçüncü büyük kongre ise Bosna İslam Konseyi'nin yardımı ile toplanacak. 


Gene Nisan ayında Londra'da iki gün sürecek bir başka konferans da “Müslâman azınlıkların sorunlarını” kapsayacak. Konferans bu azınlıkların sorunları ile nasıl mücadele edileceği yolunda çalışmalarda bulunacak. 

Çeşitli seminer ve konuşmalar düzenleyecek ve hemen her türlü yayınlar yapılacak. 

Şimdiye kadar “islamiyette Kadın”, “İslamiyet'- te Devlet anlayışı”, “İslam Dünyası ve gelecekteki ekenomik düzen” oL yetin mücadelesi” ve “islâmiyetin anlamı” eiülu 


kitapları çeşitli yabancı 


dillerde yayınlanan Avrupa İslam Konseyi yeni 
Hicri Yüzyıl nedeniyle aşa ğıdaki konularda yeni eserler ya ınlatma kararı verdi. “İnsanlığın umudu: 

Islamiyet” “Muhammed - Peygamber ve mesajı”, 

“Müslüman Peygamber'in kişiliği ve özellikleri” ve İslamiyet'te hukuk düzeni” 


(Devamı 15..Sahifede) 


de 
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HATSANATI 


Yusuf ERGÜN 


İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü | talebesi 


Medeniyet tarihinde mühim bir yeri olan yazı, insanlık aleminde her sahada hizmetler görmüş, hem göze ve hem de bir musik gibi ruha ve gönüle hitap etmiştir. Yazı ilk icad edildiği devirlerde ismiyle de müsemma olduğu vechile “çivi” gibi gözü tırmalayan ve göze batan birtakım şekillerden ibaretti. Her millet kurduğu medeniyette eserlerine kendi zevk ve düşünce tarzını işlemiş ve mührünü vurmuştur. Nasıl ki bir devrin kalıntıları o devre dâir en sağlam kaynaklardır, yazı da bu cihetten bir bakıma milletlerin tarihidir. O devir insanlarının zevk ve düşüncesini ve karakterini belli eder. 
Kültür seviyesi terâkki ettikçe yazı da birtakım gelişmeler kaydetmiştir. Ancak, insanlık asıl hedefi olan hidayeti bulduktan sorra bu düşünce tarzı daha bir başka olmuş ve yazı asıl karakterini bu devrede kazanmaya başlamıştır. Böylece yazı müslümanlarla birlikte kendisini bugünkü menziline ulaştıracak olan yola koyulmuştur. 

Her millet kendine has bir yazı çeşidi icad etmiş ve bunu kullanmıştır. Bizim burada işleyeceğimiz, İslâm (milletine. 
mahsus olan ve halk arasında 


“Arap Yazısı” diye tanınan Kur'an Hattı, İslâm yazısıdır. 
İslâm yazısı hangi yönüyle ele alınsa bir letâfet arz eder. 
Ondaki bu letâfet, maddesin- den ziyade mânasındadır. Yani kuru bir iskelet halini geçip ruhi oluşudur. Gerek yazılışı, gerek okunuşu, gerekse nefâseti ve hatta seyri dahi celbedicidir. Sadece bu yönü onun diğer yazılar yanındaki üstünlüğünü ispata kâfidir. Hiç görülmüş müdür ki, herhangi bir yazı levha yapılsın ve eve asılsın..Ama İslâm yazısının en basit diyebileceğimiz türü bile seyredilmek üzere levha yapılabilecek kadar göze hoş gelir. 
Böyle bir yazı elbette bir anlık mesele değildir. Çünkü bu yola çıkılırken başta Resülullah Efendimiz (s.a.v.) tavsiye ettiler, sonra nur feyizli sahabiler, Fahr-i Kâinat'dan aldıkları ilâhi feyzi bu mânevi binanın temeli yaparak, işi başlattılar. Daha sonra bu zamana kadar devam edecek olan ehlullah kişiler bu yolda himmetler sarf etmişler ve bugün dünyaya meydan okuyan bu yazıyı meydana getirmişlerdir... . 
İSLÂM YAZISININ 

j BAŞLANGICI 

İslâm yazısının ilk olarak nereden ve kimlerden alındığı- 


na dair muhtelif rivayetler vardır. Bazısı Nebat'lılardan, bazısı Himyerlilerden alındığını, bazısı da Hire araplarının kullandıkları Hatt-ı Hire'den mülhem olarak ortaya çıktığını ve adına da “Ma'kıli” denildiğini söylemiştir. Bu şekilde başlayan İslâm yazısı ilk devirlerinde gayet basit, nokta ve harekesiz o olduğundan Arap olmayanın okuması mümkün değildi. Yazıdaki bu kısırlık bir müddet devâm ettikten sonra bir takım istihâleler geçirmeye başladı. Emeviler devrine kadar bu hal devam etti. Daha sonra yazı, Abbasiler devrinde asıl şekline ve kalıbına girmeye başladı. İlk olarak yazının sanat haline dönüşmesinde Hz. Ali (r.a.) Efendimizin payı büyüktür. Resülullah (s.a.v.) Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde Hz. 
Ali'ye hitaben: 

“Ya Ali! Harfleri birbirine yakın yaz, satırların arasını açı tut ve kalemin ucunu uzun eyle.” (*) buyurarak kendisini hatt'a teşvik etmiştir. Resülullah (s.a.v.) Efendimizin teşviki bereketiyle Hz. Ali, Asr-ı Saadette “Küfi” yazıyı en güzel yazan idi. Kendisiyle birlikte yirmi kadar sahabi güzel yazıyla meşgul olurlardı. 

Bundan sonra Abbasilerde yazının bugünkü şeklini kazanmasında en büyük rolü oynayan İbni Mukle'dir. Sonra 


İbni Bevvab gelerek yazıya dair birtakım kaideler koymuştur. 
Daha sonra da Yakutü'l-Müsta'- sami yazıya birtakım yenilikler getirmek suretiyle yazının bugüne ulaşmasına vesile olmuşlardır. İbni Mukle ve İbni Bevvab, Küfive Ma'kıli yazıdan aldıkları ilhamla Aklâm-ı Sitte (Altı Kalem) denilen altı çeşit 


.yazıdan dördünü icad etmişler- 


dir. Diğer ikisinin mucidleri hakkında mâlumatımız yoktur. 
İlk devirlerde bu Şeş Kalem (Aklâm-ı Sitte)'den başka yazı çeşidi yoktu. 

Daha sonraları devlet arşivlerinin tutulmasında elverişli “Divani” ve Farslıların kullandıkları “Ta'lik” ve emsâli yazılar icad olunarak bugünkü adede ulaşılmıştır. Alâm-ı Sitte (Şeş Kalem) denilen altı çeşit islâm yazısı şunlardı: SÜLÜS, NESİH, MUHAKKAK, REYHANİI, TEV-Kİ", RIKA”. i 

Osmanlılarda Amasyalı Şeyh Hamdullah ile hayatiyetini sürdüren hat, Ahmed Karahisârtlerin çalışmalarıyla Rakım'da ve Yesâri'de kemale ermiştir. 
Bugün kullanılan gelişmiş yazıyı onların himmetlerine borçluyuz. 

Aklâm-ı Sitte şematik olarak şöyle gösterilebilir: 


KÜFİ 
MUHAKKAK 


SÜLÜS 


REYHANİ, 


TEVKİ NESİH 
RIKA 


SAYFA:11 


Aklâm-ı Sitte'den sonra icad edilen yazıların adedi bazı kaynaklarda 37, bazı kaynaklarda ise 48'e kadar çıkarılmıştır. Bu kadar çok yazı içerisinden bir kısmı silinip giderek, yerini bir başka yazıya devretmiştir. Bunlar içerisinden zamanımıza kadar en kullanışlı olarak gelen yazı çeşitleri şunlardır: 

1) Küfi 

2) Sülüs 

3) Nesih 

4) Reyhani 

5) Muhakkak 

6) Tevki' (İcâze) 

7) İnce Tevki” 

8) Ta'lik 

9) İnce Ta'lik (Nesta'lik) 

10) Divani 

11) Celi Divani 

12) Rik'a (İzzet Efendi Rik'- ası) 

13) İcâze 

Bunların içerisinden “kırma” ve “ince” yazılarını çıkaracak olursak: Küfi, Sülüs, Nesih, Ta'lik, Divani, Celi Divani, Rik'a ve İcâze gibi yazılar asliyyet teşkil eden yazılardır. 
 Bilemiyoruz, belki bir gün Inkılâb-ı Ekber vuku bulup, bu millet kendine döndüğünde bu yazıya yeni çeşitler ilave edecek yeni yeni Rakım'lar çıkar mı? 

Buraya kadar umum yazı ve hat hakkında kısaca malumat verdik. İnşaallah bundan -sonraki yazılarımızda, yazı çeşitleri hakkında malümat vermeye çalışacağız. Çalışmak bize, muvaffak kılmak ise Allah'a aittir. 


(©) Bu Hadis-i Şerif, Seyyid Mehmed Mecdi Efendi'nin “Sülüs Yazısı Rehberi” adı ile 1278 
senesinde yazdığı ve daha sonra Dımışk (Şam)'da basılan İslâm harfleriyle Türkçe eserinde görülmüştür. 


OSMANLI RUHUNUN TAS'A ! 
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ELİP geçen yolculara parasız olarak içecek su dağıtılmak üzere yaptırılan yerlere “SEBİLHA-NE” ve kısaca “SEBİL” denmektedir. Sebil, aslında Arapça bir kelime olup “yol” manasına gelir. 
İslâm dininin akidesine göre “AL-LAH yolunda savaşmak” en makbul ve sevaplı iştir. Ondan sonra da “ALLAH yolunda hayır ve hasenat yapmak” gelir. 
“SU GİBİ AZİZ OL” Kahramanlık ve hayırseverlik fert 


olarak da, millet olarak da Türklerin 


en belirli vasıflarından biridir. Bu “bakımdan İslâm dininin bu yoldaki i telkinleri, daima iyiye rağbet gösteren Türkler üzerinde büyük bir tesir bırakmış, hayır işlemekte ve hayır müesseseleri kurmakta zengin, yoksul herkes birbiri ile adeta rekabete girmiştir. “Yedirmek ve içirmek” Allah yolunda güzel ve yararlı iş yapmanın en başta gelenlerindendir. Hele yoksulları, yolcuları ve misafirleri ağırlamak pek sevaplı bir iş sayılır. Kur'an'da: “Her diriyi sudan varettik” mealinde bir ayet vardır. Başka bir ayette de: “Onların Allah'ı onlara tertemiz bir şarap sundu. O bir pınardır. Ona selsebil adı verilir” denilmektedir. 

“Su gibi aziz ol” atalar sözü de milletimizin suyu ne derece kutsal saydığını gösteren bir misaldir. İşte bu görüş, inanış tesiriyle insanlara su içiriecek tesislere yurdumuzda büyük 


MM, 


AKİSLERİ 


Ersin ÖÇAL 


LLER 


önem verilmiştir. Yol kenarlarına, köylere, kasabalara ve şehirlere su getirmek, çok yararlı ve sevaplı bir iş 


“ sayılmıştır. Lüzumu olan yerlere çeş- 


meler, sebiller, şadırvanlar, selsebiller yaptırılmış, kuyular kazdırı!- mıştır. 
NERELERE YAPILIR? 
(ÇEBİLLER, zamanın üslubuna göre büyük veya küçük olarak yapılmış Türk mimarisinin en güzel abidelerini teşkil eden binalardır. Bir meydanın veya açıklığın ortasında yahut bir yolun kenarında tek başına bir mimarlık eseri vücuda getirenler olduğu gibi bir caminin, mektebin, türbenin veya bir hanın yakınında veya bitişiğinde bulunanlar onlarla bir birlik teşkil edenler de vardır. 
Meydanlıklarda bulunan büyük sebillerin dört cephesi ve her cephe üzerinde müteaddit pencereler ve parmaklıklar bulunur. Bazı sebiller hem sebil, hem de çeşme olarak yapılmıştır. Bunlarda hem taslarla su verilecek kısımlar, hem de musluklu çeşmeler vardır. İstanbul'da A yasof- ya Camii arkasındaki Üçüncü Sultan Ahmed sebili ile Galata'da Azapkapı sebili bu birleşik tarzın güzel birer örneğidir. 
SEBİLİLE ÇEŞMENİN FARKI Sebillerin en göze çarpan tarafı demirden, pirinçten ve pek nadir olarak da mermerden yapılan ve “Şebeke” denilen parmaklıklardır. 
Bunların alt taraflarında su içmeğe 


mahsus tasların alınıp verilebileceği büyüklükte açık yerler (gişeler) var- 


dır. Su tasları bakırdan, pirinçten 


yapılır, duvarlara zincirlerle bağlı dururdu. Sebillerin içinde sebilciler bulunur, bunlar büyükçe, saplı kaplarla aldıkları suları taslara doldururlardı.İşlediği zamanlarda sebillerin ve sebilcilerin temizliğine ve intizamına dikkat olunurdu. Hatta bazı su vakfiyelerinde sebilcilerin güzel insanlardan seçilmesilüzumu bile belirtilmiştir. İşte, sebil ile çeşmeyi ayıran başlıca fark sebillerin içinde hizmet eden kişilerin bulunmasıdır. 
Bununla beraber içerisinde devamlı olarak adam bulunmayan küçük tip bazı sebiller de vardır. 


SEBİLİN KISIMLARI 


'EBİLLERDE temel ile parmaklık arasındaki kısma “etek” denilir. Parmaklıkların arasında mermer veya somaki sütunlar, onların üzerinde de sütun başlıkları bulunur. 
Sebillerin inşa malzemesi ve planları çok değişiklik gösterir. Üzerleri çok defa kubbelidir. Pek azı ise mahrut şeklinde veya ona yakın biçimlerdedir. Bunlar kurşunla veya mermerle, pek azı da kiremitle örtülmüştür. 
Bazılarında ahşaptan veya bağdadi- den geniş “saçaklar” vardır. Bunların bir çoğunun üzeri kurşun, pek azınınki de kiremitle kaplıdır. Büyük sebillerin içerisinde ve bazan da üzerlerinde “servis odaları” bulunur. 
Dışarıdan getirilmiş olan iyi sular, sebillerin içindeki çeşmelerden akar. 
Bazı sebillerde çeşme yerine kuyu vardır. Köylerde ve yollar üzerinde bulunan küçük sebillerde bu işi oraya konulan birer “küp” veya taşlıklı musluk görür. 
e vak 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iki islâm kahramanının hikâyesi: 


HÜSMEN iLE DURSUN | 


UMANDAN gür sesi ile: “.Gönüllü gidecekler elini kaldırsın” diye bağırdı. 

Bölüğün hepsi birden ellerini kaldırdı. İkiyüz Mehmetçiğin hepsi birden, daha ne olduğunu bilmedikleri tehlikeli göreve gitmek istiyorlardı. 

Kumandanları Binbaşı Ahmed Bey'in gözleri yaşardı. 
Gülümseyerek: 

“-Yaşayın kahraman arkadaşlarım. Müslüman yiğitlere yakışır şekilde davrandınız. 
Hepinizin gönüllü olacağından zaten şüphem yoktu” dedi. 

Sonra bir çavuşla bir eri çağırdı: 

“-Hüsmen Çavuş!” 

“-Buyur, komutanım.” 

“-Dursun!” 

“-Buyur komutanım.” 

“.Siz buranın yerlisi idiniz, değil mi?” 

“-Evet komutanım, biz buraları karış karış biliriz.” 

Askerlere hitap ederek: 

“-Çocuklar, Hüsmen'le Dursun'u bunun için seçtim. 
Hepiniz dağılabilirsiniz. Sağolun gocuklar.” * 

Hüsmen çavuşla Dursun şimdi komutanın çadırında idiler. Gaz lambasının soluk ışığı altında komutanlarını dinliyorlardı. 

“.Evlâtlarım. Biliyorsunuz, düşman zayıflığımızdan faydalanarak yurdumuza girdi.. Camilerimize hakaret ediyor, kadın ve çocuklarımıza saldırı- 


AYA ARZ 
S4RPIM TÜLENDİ. 
HAYDİ YÜPÜSENE 


HAYVAN: BELKİ 
Deli ANLA 


ve A. 
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yor. Fakat işte kendimizi toparladık. Bu kâfirlere, müslümanların dinleri, vatanları ve 


namusları için nasıl döğüşe-. 


ceklerini gösteriyoruz. Milletimiz de bizden bunu bekliyor. 
Alacağınız vazife çok önemlidir. Belki şehit olursunuz. 
Belki olmazsınız. Düşmanın can noktasına . gideceksiniz. 
Rüzgârlı tepenin arkasındaki köprüyü dinamitle uçuracaksımz. Bu iş gün doğmadan bitmeli. Çünkü sabahleyin hücuma geçilecek. Gideceğimiz yolu tarif etmiyorum. Çünkü burayı biliyorsunuz.” 

“-Gözlerimizi bağla bizi götür. Gittiğimiz yerin ismini söyleyeyim. Köprüyü de bu akşam uçuracağız. Ama muhakkak uçuracağız.” 


XX * 


İNBAŞI ikisini de kucakladı, ayrıldılar. Hüsmen çavuşla Dursun, gecenin karanlığı içinde ilerliyorlardı. Etraf derin bir sessizlik içinde uyuyordu. Hüsmen çavuş, Dursun'a usulca: “-Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlar versin. 
Allah için savaşıyoruz. O'na inanıyor ve sığınıyoruz. Dursun'um! Tepeden gitmeyelim, nehrin kenarı daha iyi” dedi. 
Dursun da “Evet, Allah için..” 
dedi. 
Nehre inmeğe başladılar. 
Şimdi nehrin kenarında yürü- 


yorlardı. Arasıra köpek sesleri işitiliyordu. Yürüdükçe bu sesler daha da kuvvetleniyordu. 
Bir ara durdular. Hüsmen çavuş zincirli saatini çıkararak: 

“-Şehit olursam bunu Ali'ye ver. Babasının bu son yadigârınıdâima taksın.” 

“-Çavuş böyle söyleme. Bu iş belli olmaz.” 

“.Haydi yürüyelim.” 

Artık düşmana iyice yaklaşmışlardı. Seslerini işitebiliyorlardı. Birden yanlarında bir köpek sesi işitildi. İkisi de yere kapandılar. Ayak sesi onlara doğru geliyordu. Bir düşman askeri yanında bir köpekle az ileride duruyordu. Asker köpeğe bir şeyler söylüyordu. Bir- iki adım daha attı. Köpek havlıyor, onu sürüklemek istiyordu. Hüsmen çavuş ile Dursun tetikte duruyorlardı. 
Heran hazırlardı. 


Düşman askeri bir şeyler söyleyerek elini cebine soktu. 
Elinde beyaz bir cisim vardı. 
Tüfeğini omuzunda serbest bırakarak elindekini açtı ve dudaklarına bir sigara götürüp yaktı. Yaktı ama hemen ilerisinde iki insanın yattığını gördü. Davranacaktı ki yerden ok gibi fırlayan Hüsmen çavuş ile Dursun üzerine atıldılar. 
Çavuş, düşman askerini, Dursun da köpeği ses çıkartmadan yere seriverdiler. Çavuş: 

“-Dursun, nöbetçinin elbi- 


LA Tİ 
AN DI. 


SÖZÜYOP MUSUN 
Su MİNNOŞUN YE 
TİĞINI ? BENİ HİC 
DINLEMYOZ 


Yukarıda resimlerı gorulen DeEŞ avuıuan Olr Lanesi 


arkadaşlarından uzaklaşıp kaybolmuş. 


Resmin 


üstünde tek başına, başka taraflara bakınıyor. 
Acaba kaybolan avcı kaç numaralı avcıdır. 


sesini ben giyeceğim. Nöbetçiymişim gibi giderim. Sen de nehrin kenarından gidersin. 
Köprünün altına dinamitleri yerleştirirsin. Ben de orada nöbetçi gibi dolaşırım. Tehlike olunca öksürürüm.' 

Hüsmen çavuş böyle söyleyerek ölmüş bulunan askerin elbisesini çıkarıyordu. Şimdi düşman askerinden farkı yoktu. Dediği gibi yürümeğe başladılar. 

e e 

USMEN Çavuş bir grup 

askerin biraz ilerden yürüdüğünü gördü. Nöbet değiştiriyorlar, diye mırıldandı. Farkında olmadan köprünün yanına gelmişti. Köprünün üstünde dolaşmağa başladı. Etrafta düşman çadırları vardı. Hepsi derin uykuda idiler. İlerideki meydanda ateş yanıyordu. .Biraz evvel gördüğü asker grupu ateşin başına gitti. Köprünün altından da Dursun'un hafif çıtırtısı geliyordu. Ateşin başındaki askerlerle bir” hizaya girerek köprüye doğru yürümeğe başladı. 

Az sonra köprünün altından küçük bir ışık belirdi. Bu dinamitin yanan fitili idi. Dursun; 
“-Hüsmen koş!” diye bağırması ile Hüsmen çavuş ok gibi fırladı. Fırladı, fakat düşman askerleri ateş açmışlardı. 

Şimdi Hüsmen çavuşla Dursun nehrin yatağında koşuyorlardı. Makineli tüfek nehri tarıyordu. Birden korkunç bir gürültü ortalığı yırttı. Köprü uçmuştu. 

Hâlâ kurşunlar etraflarına düşüyordu. Bir hayli koşmuşlardı. Birden Hüsmen çavuş yere kapaklandı. 

“-Vuruldum!” dedi. Dursun hemen çavuşun üzerine eğildi. 
Çavuş: 


Sevgili çocuklar, 


“-Dursun, beni bırak, kaç sen. Bende hayır yok” dedi. 
Makineli tüfek bu sefer Dursun'un bacağının dibini taradı. 
Dursun, çavuşu kucakladığı gibi sırtına aldı. Yürüdü. Kurşuna, bacağındaki sızıya rağmen yürüdü. Artık düşman kurşunu gelmiyordu. Kumandanın çadırının önüne geldiği zaman bile Hüsmen çavuşu yere bırakmamıştı. Kumandan Hüsmen çavuşu yere indirirken Dursun'un sol bacağının kanlar içinde olduğunu gördü. 
Makineli tüfek Dursun'un sol bacağını tarayıp geçmişti. 


URSUN çok kan kaybettiğinden şehit oldu. Hüsmen çavuş talih eseri olarak kurtulmuş, hava değişimi ile köyüne yollanmıştı. Kendi oğlu için sakladığı saatini Dursun'un oğluna, şehit çocuğuna verdi. 

İşte bizim mübarek vatanımız, böyle fedakâr müslümanların kanları ile kurulmuş ve kurtulmuştur. Ruslara, Çinlilere, Amerikalılara özenip, onlara hayran olanlar; dinsiz- 


“ler, ahlâksızlar ve hainler bu 


vatana zararlıdırlar. 


Dünyada insanı en çok üzen şeylerden biri de kimsesiz, fakir ve hasta çocuklardır. İşte iki tane kimsesiz ve fakir çocuk. Hasta oldukları da yüzlerinden anlaşılıyor. Birazcık daha büyük olan, kardeşine sarılmış. Küçüğü bir ekmek parçasını eline almış, yiyecek... Ne kadar yardıma ve sevgiye ihtiyaçları var. Allahımızın bize verdiği yiyecekleri yerken, fakir çocuklara da bir pay ayırmayı unutmayalım. 
Babamıza diyelim ki: “Babacığım, bir fakir aile bulup, her ay biraz yardım etsek, Allah bizi daha çok sever!.” 


ÇOCUKLARLA 


DOST SOHBETLERİ 
Mehme 


BİZ ONU 


ÇOK 
SEVİYORUZ 


-Selâmünaleyküm ço- lükle bulmuş da ona canı 


cuklar. sıkılmış. 
-Aleykümselâm Meh- -Ama, paltomu bulamed Ağabey. mayacağım diye çok kork -Nasılsınız obakalım. tum. 


Bir haftadır iyi misiniz?. 
-Çok şükür iyiyiz. Siz 

de iyisinizdir, inşaallah. 
-Ben de iyiyim çocuklar, sağolun. Ama dur 


-Ahmed haklı çocuklar. Bakın buna benzer birkaç hadise, Peygamber Kfendimiz zamanında ve onun yanında olmuş. 


bakalım. Ahmed biraz Peygamberimiz, Oo böyle üzüntülü görünüyor. Ne yapılmasını hiç hoş karoldu?. şılamamış. 

-Okuldaki arkadaşları -Birisinin o paltosunu paltosunu (o saklamışlar, musaklamışlar?. 


-Palto mu? Ha sahi 


bütün okulu arayıp güç-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DEDELERİMİZİN ÇOCUKKEN OKUDUKLARI DERGİ 


Yanda görülen resim seksen sene önce çıkmış olan bir çocuk dergisine aittir. Adı “ÇOCUKLARA MAHSUS GAZETE'"dir. 
Biz burada derginin 199. 
sayısının birinci sayfasını görüyorüz. Tanesi 10 


“Padişahım çok yaşa!” 
yazıyor. İçinde ise çeşitli yazılar, fıkralar ve bilmeceler var. Bu dergi acaba ne kadar devam etmiş diye araştırdık: İlk sayısı 1896'da çıkmış, son olarak da 1906'da çıkmış sayılarına rastladık. Daha sonra da devam etmiş mi, bilmiyoruz. Demek ki enazon sene çıkmış. 

Buradan da anlıyoruz ki, dedelerimiz, bazı kötümser kimselerin söylediği gibi, hiç de geri değillermiş. 


e ape 


gn 


ğa 


para imiş. Haftalık. Sekiz sayfa çıkıyor. Bazan da onaltı sayfa çıkmış. 


Görülen resmin üstünde derginin adı var. 
Aşağıda ise Sultan Abdülhamid'in doğum yıldönümüne rastladığı için 


SEYE A ESP 


palto. Hay Allah, Ahmed hâlâ paltosunu düşünüyor. Bakın ne kadar üzülmüş. Hiç insan “şaka” yapacağım diye başkasını bu kadar üzüp korkutur mu!. Hayır Ahmed, palto değil ama başka eşyalarını saklamışlar. Ayakkabısını, ipini, oklarını... 

-Peki Peygamberimiz ne demiş?. 

-Böyle şaka yapıldığını ve bir şeyi saklanan kimsenin çok üzüldüğünü görünce: “Bir Müslüman şaka yapmak için, Müslüman kardeşini korkutmasın!” diye emir ver- 
Miş. : 
-Eyvah! Aman ağabey biz yalnız bir şeyler saklıyarak değil, ayrıca birden arkasından “böh” 
diye bağırarak da arkadaşlanmızı (o korkutuyoruz. Hem daha neler neler... - 

-Daha önce bilmiyordunuz, diyelim. İşte şimdi öğrendiniz. Bundan sonra kimseyi korkutmaz üzmezsiniz inşaallah. 

-Yapmayız, ağabey. 
Peygamberimizin yapmamızı istemediği acaba başka neler var?. 

-Bakınız. Peygamber Efendimiz, çok sade yaşardı. Çok temiz ve nâzikti. Kimseyi üzmez, yormaz, korkutmazdı. 
Kendi işini kendisi yapmak isterdi. Daima güleryüzlü idi. Herkesin derdiyle ilgilenir, onu sevindirmek isterdi. Bağırarak konuşmaz, herkesi sakin sakin dinler ve sonunda doğru olanı söylerdi. 
Eğer kendisine sorulan şey bir ustalık ile ilgili ise, onu en iyi bilen kimseyi çağırtır, onunla görüşürdü. 


-Meselâ ne gibi?. 

-Meselâ birisi: “Hurma ağaçlarına nasıl aşı yapalım” diye sormuştu. 
Peygamberimiz, bunu soranı, O işi çok iyi bilen bir ustasına gönderdi. 

-Neleri yapmazdı?. 

-Bazı şeyleri yapmaz ve bizlere de yapmamamızı bildirirdi. Meselâ, Müslüman kardeşlerimize karşı şu hareketleri yapmamızı istemezdi: 
Küçük görmek ve hakaret etmek, kızdırmak, lânet etmek, belâ okumak sövmek; aleyhinde konuşmak, arkasından çekiştirip dedikodu yapmak ayıplarını bulmak için araştırmak... İşte bunları ve daha öteki kötü huyları bırakmamızı isterdi. 
Yüce Peygamberimiz, insanların en olgunu idi. 
Bütün iyi huylara sahipti ve bütün kötü huylar ondan uzaktı. 

-Peygamberimiz ne kadar iyi bir insanmış. 
Biz onu çok seviyoruz. 
Mehmed Ağabey, bize ondan daha çok bahset olur mu?. 

-Peki çocuklar. Peygamberimiz de çocukları 


çok severdi. Hatta biliyor musunuz, torunları Hasan ve Hüseyin'i omuzuna oturtup onlarla oynardı... 


DÜĞÜNÜN MUHTEŞEMİ 


Kanuni Sultan Süleyman 

| büyük ve muhteşem bir 
sünnet düğünü yapmıştı. 
Bu düğün uzun süre dillerde destan oldu. Bundan evvel de veziri İbrahim Paşa evlenmesi münasebetiyle - büyük bir düğün yapmış ve Kanuni'yidavetetmişti. 

Bir gün Sultan süleyman Paşaya: 

-“Paşa!.. Senin düğün mü, benim düğünüm mü daha muhteşem oldu? diye sordu. 

Paşa: 

“Benim düğünüm!..” - diyecevap verdi. 

Sultan Süleyman üzülerek 

i o ve hiddetlenerek sordu: 
| -Neden?... 

-“Zira efendim, benim düğünüme dünyanın en büji yük padişahı geldi.” Sizin ' düğününüze ise böyle bir kimse gelmedi. 


SU SAMURU'NUN GİZLİ YUVASI 


Su samuru yuvasını ağaç parçaları ve çamurdan yapar. 
Topladığı dalları çubukları güzelce biraraya getirir. Bir tepe yapar. Bu tepenin içi onun yuvasıdır. Yuvasına suyun altındaki kapısından girip çıkar. Tepedeki çıkış yolu gizlenmiştir. Bu suretle düşmanlarının yuvasına girmesini önlemiş olur. İşte bütün canlıları yaratan Allah, su samuruna da kendisine yetecek kadar bir akıl ve zekâ 


vermiştir. 
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Kadınlar örtünerek hür ve şerefli olurlar 


KADINI YÜCELTEN 


AYEZİT Dersiam'larından olup İstanbul Müftülüğüyle beraber birçok yüksek mekteplerde hocalık da etmiş olan rahmetli Mehmet Fehmi Efendi, “Hikmet-i Hukuk-ı İslâmiyye” adlı kiymetli eserinde (sayfa 30) diyor ki: 
TESETTÜR, ŞEREF VE İZZET SEBEBİDİR 
İslâm'ın yüksek esaslarından ve dinin iyi âdetlerinden biri olan tesettür-i nisvan keyfiyyeti de (kadınlar için esaret ve zilleti mucip diye) Garplılar tarafından itiraza uğramaktadır. Halbuki tesettür, şeref ve izzet sebebi olup açıklık ise, bilâkis onlar için hakaret ve zillet sebebidir. Çünkü, tesettür etmeyen kadının erkekler tarafından taarruza uğraması ihtimali vardır. Bu ise bir kadın için en büyük bir hakarettir. 
Semavi dinler ve bilhassa İslâm Şeriatı kadınları bu gibi tecâvüzlerden masun bulundurmak için tesettürü emir ve açıklığı nehyeylemiştir. 
İNCİL'DE VE KUR'AN'DA TESETTÜR 
Nitekim İncil'de: (Bir kadın ki başı açık bir halde taatta bulunur ve re'y beyan ederse başına namussuzluk davet etmiş olur) diyor ve örtünmeyi emir ve tenbih ediyor. Kur'an-ı Kerim'in: (Ya Nebiyyallah karılarına ve kızlarına ve sair Müslüman kadınlarına söyle ki onlar dışarıya çıktıklarında yüzlerini ve başlarını örtsünler, yani tesettür kaidesine riayet eylesinler. Bu onların taarruza uğramamaları ve eza duymamaları için pek iyidir) ve (Ya Resülallah mü'minlere söyle ki gözlerini nâmahremlere bakmamak ve avret yerlerini koruyup' saklamak onların hakkında pek fâidelidir ve Cenâb-ı Hak onların fiil ve nazarlarına vâkıf ve habirdir. Kadınlara da söyle ki onlar da bu yasağa ve örtünmeye riayet etsinler ve 


MARİFETNAMEDEN 
SEÇMELER 


Yazan: 
Erzurumlu 


ibrahim Hakkı Hz. 


ÖRTÜ 


ziynetlerini zaruri olan kısımlar müstesna olmak üzere zikir ve tâdat edilen mahremlerinden başkasına göstermesinler) meâlindeki ayetleri de buna dairdir. 
İkinci ayette hassaten mümin kadınlara hitaptan. anlaşılır ki erkeklerin kadınlara bakmaları nasıl haram ise kadınların da erkeklere bakmaları böylece haramdır. Çünkü harama sebep olan fitne her iki surette de meydana gelir. i 
Ashab-ı kiramdan İbn-i Ümm-i Mektum'un Peygamberin huzuruna girişinde Risaletmeap Efendimiz yanlarında bulunan ezvac-ı mutaaharata (hanımlarına) çekilip saklanmalarını emr-ü ferman buyurduklarında, onlar: (Ya Resulâllah, o kör değil midir, ne için tesettür edelim) demelerine cevaben Hazret-i Peygamber (O a'ma ise siz değilsiniz, o sizi görmüyorsa siz onu görüyorsunuz) buyurmuşlardır. 


> 


TESETTÜR İKİ ÇEŞİTTİR 

Tesettür iki nevidir. Biri ev içindeki örtünmedir ki, kadınların ev içinde kocasının ve mahremlerinin dışında kimseye görünmemesidir. Diğeri ev dışındaki örtünmedir ki kimseye görünmemek üzere yüzünü ve baştan ayağa kadar bütün endamını ve hatta elbisesini örterek, saklamaktır. Dar örtü ve çarşafla yabancılara karşı boy göstermek de memnudur. 
Yüzlerini ve ellerini ve hatta ayaklarını namazda açık bullundurabilirlerse de fakat zaruret olmadıkça bunları dahi namahreme gösteremezler. 
ESETTÜRÜN hikmeti işaret edildiği veçhile kadınları erkeklerin taarruzundan masun ve tecavüzlerinden emin bulundurmak içindir. Çünkü fazilet ve iffetlerine karşı daima hücum ve tasallut eylemekte 


olan erkeklerin savletini (saldırışını) def'edecek kadar yaradılıştan kuvveti olmayan kadının müdafaa aleti ancak tesettür etmesi olabilir. Tertemiz alınlarını lekelemek isteyen erkeklere karşı korunma silahları ancak arkalarına aldıkları örtüleri olabilir. 

ESARET DEĞİL HÜRRİYETTİR 'ESTURİYET iddia olunduğu gibi kadınlar için esareti 

mucip değil belki, istiklâl ve hürriyetlerini temin edicidir. 
Çünkü tesettür etmeyip de 


“bütün güzellik ve süs-püsleriyle 


kendini yabancı gözlerin önüne koyup teşhir eden bir kadın, tabiidir ki istiklâl ve hürriyetini ve vakar ve izzetini muhafaza edemez. Taarruza uğrar. Halbuki kadın lâtif bir mahlüktur. 
Tecavüz ve taarruzdan korunması lâzımdır ki koruma sebeplerinden biri de tesettürdür. 

Tesettüre itiraz edenler diyorlar ki tesettür kadınların tabii hürriyetlerine ve terbiyelerini ikmal eylemelerine ve zaruret vaktinde nafakalarını kazanmalarına manidir. 

Cevaben deriz ki tesettür kadınların hürriyetini yok etmez. Belki yukarıda söylendiği gibi onları hakiki hürriyyete kavuşturur ve terbiyelerini ikmale kudret verir ve dış işlerde erkeklerle beraber olmak belâsından onları korur. 

İDDİALAR VE CEVAPLARI 

Diyorlar ki tesettürün üç zararı vardır. 1) Kadının sıhhatini bozar, asabi rahatsızlıklara uğratır, 2) Evlenecek olan adamın alacağı kadını görememesine sebep olur. Bu ise imtizaçsızlığın ve binaenaleyh boşanmanın vukuuna sebep olur. 3) Kadınların okuyup yükselmelerine mani olur. 

B İZ bu iddiaları red ve iptal için de deriz ki; tesettür kaidesine riayet eden kadınlar asabi rahatsızlıklara uğramış 


* Sana bir ihtiras musallat olduğu vakit onunla savaşı yarına bırakırsan, yarın gelecek ve savaşmayacaksın. Böylece yarından yarına bırakınca, sadece yenilmeyecek fakat öyle bir duygusuzluğa saplanacaksın ki, günah işlediğinin bile farkına varman mümkün olmayacaktır. “Bugün yapılması gerekeni yarına 


SAYFA :14 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aslanları 


vakit bedbahttır. 


değil, bilakis açık gezen kadınlardan daha sağlam, daha kuvwvetlidirler ki, bu hal herkesin gördüğü ve bildiği şeydir. 
Tesettür, kadını asabi hastalıklara maruz kılsaydı on üç asırdan beri örtülü olarak yaşayan Müslüman kadınlarının sıhhatleri bozulmuş olması, tevarüs yoluyle bütün Müslümanların zayıf ve zebun ve hastalıklı olması lâzım gelirdi. Asap za'fını ise asıl Garp kadınlarında görmekteyiz. Zira âsap za'fının başlıca delili intihar olup Müslüman kadınlarında hemen yok denilecek derecede olduğu halde, Avrupa kadınları arasında pek çoktur. Fransa'da resmi ( istatistiklerden alınan malumata göre, dört sene zarfında 5869 kadın intihar etmiştir. Bundan anlaşılıyor ki Şark kadınlarının âsabı Garbınkiler- den daha kuvvetlidir. 
ALACAĞI KADINI GÖRMEK MESELESİ 
ESETTÜRÜN erkeğin alacağı kadını görmesine mani olduğu ve bunun boşanmaya sebebiyet vermesi mülahazasına da deriz ki: Evvelâ boşanma Müslümanların yüksek ve orta tabakalarında hemen yok gibidir. Eğer denildiği, gibi boşanmanın sebebi erkeğin alacağı kadını görmemesinden olsaydı bunun şu iki kısım halkta da aşağı tabakada ne kadar ise o kadar olması icab ederdi. 
Halbuki görünüş bunun aksini göstermektedir. Bir de erkeğin alacağı kadının ahlâkını evlenmeden evvel görüp anlaması 


Sadeleştiren: 


M.Enuğrui 
Düzdağ 


EVLENMENİN ONBEŞ ŞARTI 


Ey aziz, malum olsun ki, edep ehli kimseler: “Bekâr 


yüz miskal gümüştür. (2). 


bırakan her vakit yıkımlarla karşılaşır.” 

* At şarkı söyleyemediği için talihsiz midir? Hayır, ama koşamazsa talihsiz olur. 
Köpek uçamadığı için talihsiz midir? Hayır, fakat koku alamazsa talihsiz olur. 
boğamadığı yapamadığı için bedbaht mıdır? Hayır, o bunun için yaratılmış değildir. Ama temizliği, iyiliği, vefayı, adaleti kaybettiği vakit ve ruhun Allah'ın işlediği ilahi değerler silindiği 


derviş, arif-i kâmil oldukta, evlenmeyi murad ederse, onun bermurad olup tezevvüc kılmasının edep ve erkânı onbeştir” diye buyurmuşlardır: 

1- İffetini muhafazaya niyet etmektir. 

2- Velime ve mehr içinpara tedarik etmektir. 
Kendisinde yoksa borç alsın ve Hak teâlâyı onun 


edasında kefil bilsin. (1). 


3- Yokluk ve zorluktan, korkup çekinmeyip, Hakk'a tevekkül kılmaktır. 

4- Aslı temiz olan, dindar ve akıllı bir kız almaktır. 
Zira itaatli ve saliha hatun, ağırlığınca altın değer; dünyanın en hayırlı malı sayılır.Ne kadar fakir ve hakir olursa da kocası ona muhabbet edip, üzerine bayılır. 

5- Şerefi, malı ve güzelliği için zevce almamaktır. Zira şerefi ve malı için kadın alan fakir olur kalır; güzelliği için alan ise âleme rezil olup belâsını bulur. 

6- Şeref, mal, yaş ve boyca kendinden aşağısını almaktır. Zira öyle olması, kalbe rahatlık verir ve kadının küçük görmesinden emin kılar. Kadın da erevarmak diledikte: Din, iyi ahlak ve cömertlik arasın. 

7- Mebriaz tutmaktır. Zira ki, mehrin hayırlısı, dört 


8- Zengin ise mehri hemen ödemektir. 

9- Bir koyun ile de olsa velime vermektir. 

10- Velime taamını yemeyi ganimet bilmektir. Zira ki ol cennet taamından haz almaktır. 

11. En güzel elbisesi ile süslenmektir. | 

12- Zifaftan önce iki rekat namaz kılmaktır. 


Besesasinis di 


15- Hazret-i Omer radiyallahuanh'ten “kadının toplusuna ve zayıfına dair” sual olundukta, “Zevcen yumuşak olsun” buyurmuş; toplu kadının daha güzel ve arzu edilir, onunla beraber olmanın ise daha lezzetli ve tatlı, olduğunu duyurmuştur. 

Beyit: . 

Bize lâzım değil zaif ü mariz 

İsteriz avreti Semin ü oriz (3)|). 


1): Velime: 'Düğüniyemeği. Mehr: Kadına nikah sırasında (mehr-i muaccel) yahut boşanma ve ölüm veya tayin edilen vaküte (mehr-i müeccel) verilen para. 

2) 400 miskal: “Dirhem-i şer'i” ile 1833 gram kadar, “dirhem-i örfi ile ise 1604 gram kadar tutmaktadır. 

3) Zâif: Zayıf. Mariz: Hasta. Semin: Semiz. Ariz: Geniş, rahat. 


İnsan işler 


ve olağanüstü 


boşanmamaya sebep olsaydı, Garpta boşanmanın bu kadar çok olmaması lâzım gelirdi. 
Çünkü onlarda tesettür olmadığı için bu maksat istenildiği gibi istihsal edilebilir. Halbuki bugün oralarda boşanmanın çokluğu Garbın fikir adamlarını düşündürecek bir mertebeyi bulmuştur. 
KADIN NE KADAR OKUMALI Tesettür, kadınları okumak ve yükselmekten meneder sözü ise doğru değildir. Çünkü bir kızın rüşd yaşına kadar mektepte bulunması onun terbiye ve tehzibine pekâlâ kifayet eder. Üstelik öğretmenleri kadın muallim olan kız mekteplerinde okutturulmaları mümkün olduğu gibi yüksek tahsil de yaptırılabilir. Bu suretle kızlar da erkekler gibi talim ve terbiye edilebilirler. 
U ileri sürülen mütalaalar- dan malüm olur ki mesturiyyet ne sıhhati bozar, ne âsabı za'fa düşürür, ne de nefsani hevesleri uyandırır. Bilakis fesatlara ve rezaletlere karşı 


“öyle mâddi bir mâni teşki( eder 


ki eğer buna bir de mânevi mâni ilave edilirse o zaman sırf maddi olan şu medeniyyetin vücudunde kanlı yaralar şeklini almış olan felaketlerin, musibetlerin pek çoğu beşeriyyetin üstünden sıyrılmış olur. 
Merhum Mehmed Fehmi Efendi'nin eserinden alınan kısım burada bitti. yen “KADINLARINIZ TESETTÜRÜN KIYMETİNİ BİLSİN” 
Tarihi peçe ve çarşafın çıkarılması bahis mevzuu olduğu günlerin birinde kiymetli edip Cenab Şahabeddin'in tanınmış bir Fransız kadınının ağzından naklettiği, zamanımızdaki hadiselerle doğruluğu anlaşılan, aşağıdaki sözler de yukarıdaki yazıları çürütecek değil, kuvvetlendirecek mahiyettedir: UGÜN Fransa'nın en büyük şairesi Madam Dolaro Maridos'tur. İki sene evvel bir akşam Tokatlıyan'da bu şaire-i muktedirenin şerefine verilen ziyafette bulunuyordum. Madam Dolaro Mardinus dedi ki: “Kadınlarınıza (o söyleyiniz, saadetlerini bilsinler. Kapalı yaşamağa mecburiyyetleri onları öyle ıstıraplardan mahfuz tutar ki. Ah, şu omuzumda hıçkırarak ağlamış kadın dostlarımın adedini bir bilseniz. 
Kulaklarımda öyle feci ve dilhiraş kadın şikayetleri mevcuttur ki. Evet, nurlar ve çiçekler içinde bir baloya girebilmek şüphesiz çok istenilir bir müsaade gibi görünür. Fakat sevdiği kocası ile oraya dahil . olan kadınların kalbini kemiren kıskançlık ne elem verici yılandır. 
Bunu tasavvur edebilir misiniz? 
Balo, tiyatro, bütün toplantı yerleri zevcesine karşı lâkayt olmayan bir erkek, yahut ko- 


casını seven kadın için bir cehennemdir, anlıyor musunuz? Bunları zevcelerinize, 


hemşirelerinize iyice anlatı- 


nız.” 


| 
| 
| 
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İSLAM ANAYASASI 


(Baştaratfı 10. Sahifede) 


28-30 Eylül 1980 tarihlerinde Grosvenor Oteli'- nde bütün dünyadan İslam eserleri ve yayınları sergisi açılacak. Bu neden leşimdiyekadar hiç yapılmamış dev bir katolog da hazırlatılacak. Kütüphaneler, müzeler üniversiteler ve araştırma kuruluşlarındabulunan İslâmiyet ilg ilgili (o kitap evrak ve 


. vesikaları kapsayacak olan 


bu kataloğ İslâm dünyası- nın adeta rehberi olacak. 

Gene yeni Hicri Yüzyılın ilk yılında Müslüman yazarlar ile Batılı meslektaşları arasında bir seminer ayrıca İslâmiyet ile ilgili film festivali düzenlenecek. 

Bu arada seçme Hadisi Şerifleri kapsayan bir plak ve kaset çıkarılacak İngiliz darphanesi ile anlaşmaya varıldığı takdirde altın, gümüş ve bronz madalyalar hazırlatılacak. 


Gene İngiliz PTT Ba- 
.ımevi ile anlaşıldığı takdirde pul çıkartılacaktır. 
Avrupa'da okuyan Müslâman öğrenciler arasında çeşitli İslami görüş konularında makale yarışmaları 


düzenlenecek.Bunlar ken- . 


di ana dillerinde ve öğrendikleri yabancı dillerde olmak üzere ceşitlendirilecekler ve derece alanlara ödüller dağıtılacak. Ödüllerin tahsil bursları gibi kullanılması halinde artması da öngörülmekte. 

Avrupa radyo ve televizyon merkez kanalların- da gerek Müslüman gerek gayrimüslim ilim adamlarına İslamiyet hakkında konuşmalar yaptırılacak. 

Batı gazetelerinde İslâmiyet ile ilgili özel ilaveler yaptırılacak. Avrupa İslam Konseyi, yeni Hicri Yüzyıla son derece geniş bir program ile girmekte ve eylem alanını gün geçtikçe genişlemekte.. 


Med Yayınları 
Sunar 


DİN VE CEMİYET 
MAHİRİZ. © 
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OKUYUCULARIMIZLA 


ZİZ okuyucularımız, İslâm alemi 

uyanıyor. Evet, fakat yeni uyanan bir insan, nasıl uzun uzadıya hazırlıklar yapmadan ciddi faaliyetlere girişemezse, bizim de pek çok hususda hazırlıklar yapmamız, manevi ve maddi imkânlarımızı yeterli seviyeye çıkarmamız gerekmektedir. 

Iman heyecanı ve ilahi yardım inancı duygularını taşıyan, samimi bir topluluğa en soğuk gelen tavır, onun itidale ve sükünete davet ve sevk etmektir. 

Bugün Türkiye müslümanları, çeşitli tesirlerle heyecan halinde bulunuyorlar. 
Bu heyecanın kalıcı gayret, çalışma ve hizmet sahalarında kullanılmasını temenni ve tavsiye ediyoruz. Son sayılarımızda ikinci sayfamıza koyduğumuz “kapak yazıları” bu endişe ile kaleme alınmıştır. 

U sayımızda, geçen hafta haberini 

verdiğimiz “Dini Suallere Cevaplar” köşemizi açtık. Muhterem Ahmed M. 
Büyükçınar Hocaefendi cevap vermeye başladılar. Bu haftaki sualler ile “Hanımlar” sayfamızdaki yazı birbirini tamamlamaktadır. i 

Yine bu sayımızda Ersin Öçal Bey'in “Osmanlı Ruhunun Taşa Akisleri” ve Yusuf Ergün Bey'in “Hat Sanatı” serileri- ne başladık. Birinci seride, birer sanat eseri olan sebiller ile mezar taşlarının en güzel örnekleri ele alınarak fotoğrafları ile 


TAMİ uçak servisi 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birlikte kısaca tanıtılacaktır. İkinci seride ise müslümanların ve bilhassa Osmanlıların geliştirdiği hat sanatı ele alınacak ve örnekleri ile tanıtılacaktır. Bu vesile ile, ileride eski harflerimizi ve dilimizi öğrenmek için de bir köşe açacağımızı haber verelim. 

Yabancı gazetelerin müslüman dünyası ile ilgili yazılarını yayınladığımız görülüyor. Bu yazıların yabancı ve çoğu zaman düşman gözü ile kaleme alındıkları nazara alınmalıdır. 

“Çocuklar için” ayırdığımız sayfalara devam ediyoruz. Muhterem okuyucularımızın dikkatini, bir kere daha bu sayfalara çekmek isteriz. Lütfen, sayfaları çocuklarınıza gösteriniz. Eğlendirici bir hava içinde farkettirilmeden yapılan telkinlerin, büyüklerin ağırbaşlı nasihatlerinden çok daha tesirli olduğu muhakkaktır. 

Önümüzdeki Ocak ayı başından itibaren 24 sayfa olarak çıkmak için hazırlık yapmaktayız. Yine ilk Ocak sayımızdan başlayarak, her ay bir ilave çıkarmayı planlıyoruz. Bu ilaveler harita, yazı veya küçük kitaplar şeklinde olacaktır. 

Sohbetimizin sonunda, fikir ve kalem erbabı dostlarımız başta olmak üzere, bütün okuyucularımızı ve gençleri, sayfalarımıza tekrar davet etmekteyiz. 
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ül mal glam da 
NİRRAHİM 
Müslüman Türk Milleti'- 

ne Beyanname, 
3 En iyi dileklerimi kahraman Türk milletine arzede- i rim. 
k O millet ki tarih boyunca : İslâmiyet için yiğitlik ve b. şehamet gösterdi. Ve bu uğurda şehitler' verdi. Her , zaman zulme karşı çıktı. Ve mazlumdan yana oldu. O millet ki, dünyanın neresinde bir müslüman” zulüm ve baskı altında kalsa onun yardımına koştu. Tarih bunun şahididir. 
Rus Çarları'na karşı her 
| zaman yiğitçe mazlumlar- 
dan yana oldu. Ve İslâm 

topraklarını savundu. 
ig İZIM, Afganistan mil- 
| vi leti olarak, Türk milleti 

ile dini, kültürel, tarihi bağiğ larımız vardır. Belhli ve iğ Konyalı Mevlana Celalettin iz Rumi bu İslâmi ve kültüral iğ münasebetlerin şahididir. 

Türkler, Hıristiyan batı 

i ) zulmüne karşı İslâm medeniyetini ve 


a X Zaferden sonra hedefib miz, Allah'ın izniyle İslâmi n bir hükümet kurmaktır. 
X Kardeşleriniz, Afganlılar özgürlük istedikleri için suçludurlar. Tanklarla, toplarla ve modern silahlarla bunun için öldürülüyorlar. 
X Herat şehrinde Rus uçakları yaptıkları saldırılarla onbeş bin kişiyi şehid ettiler. Bu katliam, bizim. 
umumi cihad ilânımızdan üç ' gün sonra yapıldı. 
X Kandehar ve çevresinde 
- altı bin kişi şehid edildi. 
X* Yarım milyon insan İran ve Pakistan'a göç etmiştir. 
Bunların ekseriyeti fakir halktır. 
X Aslında bütün Afganis- * tan halkı muhacirdir. Çün- : kü hepsi yerlerini, yurtlarını terkedip dağlara sığıng. mışlardır. 
bi X Rışkör kentinde bulunan kışladaki askerler halka k hücum etmediği için, bütün kışla mevcudu katledilmiştir. 
X Bu kadar zayiata rağ- 
/men Afgan topraklarının büyük bir kısmı hürriyetine kavuşmuştur. 
X Yaptığımız baskınlarla silah ve cephane temin ediyoruz. Başka hiçbir yerden hiçbir yardım GİRNE 
TUZ. 
X* Elbetteki, bütün müslümanlar kardeştir. Fakat biz şimdilik taktik icabı kimseden ferdi yardım iste- 
“miyoruz. Yalnızca mali yardım istiyoruz. Onu da ve Pakistan'daki muhacir kardeşlerimiz için istiyoruz. 


İslâm'ın mu- 


kaddes bölgelerini müdafaa ettiler. 

Bugün, Afganistan Müslüman milleti kan gölü içinde yüzüyor. Genç nesiller kendi topraklarında çağımızın zalim cellatları elinde hunharca katlediliyorlar. 

Şehirlerde (savunmasız insanların üzerine napalm 


bombaları atılıyor. Binlerce. 


çocuk ve ihtiyar öldürülü- 


KARDEŞ 


AFGANİSTAN 
YARDIM 


BEKLİYOR !.. 


yor. Binlerce şuurlu müslüman genç, alim, işçi ve köylüler zindanlarda zulme maruz kalıyor ve şehit oluyorlar. 
ULÜM gören Afganistan halkının yarım mil- 


yon mensubu sürgünde mül- 


teci olarak yaşıyor. Aç, elbisesiz, ilaçsız ve çaresiz 


dağlar ve çöllerde hayat 


sürüyorlar. Ve günde yüz- 


Afganlı mücahidler bir Medeli ir 


X Ruslar, mücahitler ara- 


“sında tefrika yaratmak isti- 


yorlar. Fakat tesir edemiyorlar. 

X Afganistan'daki mücadeleyi üç ayrı örgüt ortak bir idare ile yönetmektedirler. Taktikleri farklı da olsa şu anda tek bir gaye için ortak bir mücadele sürdürmekteyiz. 

X Düşmanlarımız liderleri halkın gözünden düşürmek için tertipler peşindedir. 
Fakat İslâm'a gönül vermiş olan halkımız liderlerini çok iyi tanımakta ve onların ardında canlarını seve seve 


vermektedirler vatanları için.. 
X Afganistan'da (o sadece 


İSLAM ve KÜFÜR savaşı vardır. Bu mücadeleyi küfre karşı müslümanlar, kavim ayrılığını gözetmeksizin birlikte ve İn lâm için sürdürmektedirler. 

X Elbetteki, emperyalizm milletlerin Oo gafletlerinden faydalanır. Bugünkü durumumuz önceki devletin yabancı uşağı olmasının neticesidir. 

X Ama biz, kuvvetimizi ve mücadele azmimizi İSLAM' 


dan alıyoruz. İSLÂM" ken- 


disine rehber edinenler mutlaka zafere ulaşırlar. 

* Bedahşan mıntıkasını ve Tehar kentini desele geçirdik ve valilerini esir aldık. —E 

4 Eliptisdeki «mühimmat 
bitti mi durüklıyoruz. Silah elde. ettik: mi tekrar ha- 


rekete geçiyor ve zaferler 


kazanıyoruz. 


DİM 


i © BASINTOPLANTISINDAN NOTLAR... 


X Rusların daki kesin sayısını bilemiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla yirmi bin Rus askeri Kabil'de üslenmiş bulunuyor. 
X» Düşmanakarşı muzafferiyetimizin sırrı İSLAM'a olan inancımızdır. Ölürsek şehid olur, daha güzel bir hayata kavuşuruz. Böylece ölümü göze aldığımız için 
zafer mutlaka bizimdir. 3 
X Şenden ve Kabil şehirleri Rusların üslendiği bölgelerdir. Bu mıntıkalara değil biz, uşakları olan AFgan ordu birlikleri dahi giremiyor. 

X Herat, Bedahşan ve Tehar kentlerinin bombardımanını, Tacikistan'dan havalanan Rus uçakları yapmıştır. 

4x Bombardımanlarında ekseriyetle napalm bombaları kullanmaktadırlar. 

X Rusya, Afganistan hu- 


dutlarında yirmi yerde alarm 


durumunda bulunan askeri birliklerini hazır bekletmektedir. 

Xx Cephede bizimle savaşırken ön saflarda Afgan askerleri, arka saflarda Rus askerleri bulunuyor. Bozguna uğradıkları an Ruslar çoktan kamış oluyorlar. 
Kendilerinden ölen olursa, 


o cesedin tanınmaması için 


buriları parçalıyorlar. 
* Öldürdüğümüz askerle- 


rin çoğu Rus olduğu halde, * 


çünkü bunlar yüz hatlarıyla ve her şeyleriyle belli olu- 


“yorlardı, ceplerinden Afga- 


nistanlı. olduklarını gösteren belgeler çıkıyor. 


Afganistan'- 


MUM MM 


Geçtiğimiz rafa. a ö vi 


lerce çocuk ve ihtiyar so- 


“ ğuktan ve açlıktan can ve- 


riyor. 

Bu kötü şartlar altında, her gün, Afganistan toprakları ve dağları müslümanların kanları 
Rusların kuklası olan idareciler kitle katliamları uyguluyorlar. Bu “hal sında bütün dünyanın ağzt mühürlenmiş gibi susuyor. 
Bu durumda müslüman Afganistan milleti, müslüman Türk milletine kendisini yalnız bırakmaması için sesleniyor. 

Kızıl sömürgecilerin müslümanları ezmesine ve kardeşlerimizi katliama ma- 


ruz bırakmasına müsaade 


etmemesini istiyor. 

Kardeşlerimiz, çaresizlik ve yokluğa rağmen yiğitçe cihad ediyorlar. Vatanlarını işgalcilerden kurtarmak, müslümanca yaşayabilmek için savaşıyorlar. Böylece, düşman güçlere büyük darbeler indiriyorlar. 


Mücahidlerimiz iman 


güçleriyle, vatanlarının büyük bir kısmını düşmandan kurtardılar: Bu uğurda birçok gencimiz şehit oldu. 


ile sulanıyor. 


EM MM PR 


inde nan “İslâm 


Birçok memleket evladı da şehadet şerbetini.içmek için sıra bekliyorlar. 
UR'AN-I Kerim'de buyurulduğu üzere, “Md” minlerden o kimseler var Ki, ALLAH'ın ahdine sadık kal- 


dılar, kendi paylarına düşen i &i det rütbesini aldılar ve: arşı- 


azıları da and etmişlerdir, 

şehadeti bekliyorlar.” Milyonlarca müslüman cihad safında toplanmıştır. Afganistan İslâm Cemiyeti'nin saflarında sonuna kadar düşmanla mücadele etmektedirler. 

Biz bütün Müslüman 
Türk kardeşlerimizden, bilgili ve şuurlu mü'minierden, siyasi, dini, insani ve hayır maksatlı kuruluşlarından maddi ve manevi yardımlarını esirgememelerini bekliyoruz. 

Kur'an-ı Kerim'de “Eğer sizden İslâm için yardım is- 


,terlerse sizin yardım etme- 


niz lazımdır” buyuruluyor. 
Esselamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 


Prof. Burhaneddin Rabbani 


Afganistan İslâm Cemiyeti Başkanı 


zn “mülcakilelizrin çıkardığı “Peyân-ı Afyaristan. ın bir sayısı. İstikamet der-Mübareze (Savaşta yolumuz) yazısının 


başlığı ve bir şehidin fotoğrafı görülüyor. 


